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Pastoralia 
 
Beste mensen, 
In mei valt er veel te gedenken en te vieren,  
zowel maatschappelijk als kerkelijk en soms  
tegelijkertijd. 
Voor de Nationale Dodenherdenking op 4 mei 
kunt u overal in uw buurt aansluiten bij herden-
kingsbijeenkomsten. Maar u kunt natuurlijk ook 
voor de televisie of gewoon in de stilte van uw 
eigen hart de mensen gedenken die slachtoffer 
werden van ‘de Tweede Wereldoorlog en van  
oorlogssituaties en vredesoperaties daarna’, zoals 
het Nationaal Comité 4 en 5 mei schrijft. Tegen 
de achtergrond van de oorlogen die nu woeden in 
Oekraïne en Israël en Gaza/Palestina en op nog 
zoveel meer plekken ter wereld is en blijft dit 
herdenken nodig. We realiseren ons immers des 
te meer hoe broos vrede, vrijheid en veiligheid 
zijn en hoe kwetsbaar een mensenleven is. In 
deze context de doden van toen te gedenken is 
ook een vorm van waakzaamheid oefenen. Naast 
die waakzaamheid mag ook de vreugde om de 
toen herwonnen vrijheid de ruimte krijgen.  
Daarom vieren we op 5 mei Bevrijdingsdag.  
Tijdens het bevrijdingsfestival op het Haagse  
Malieveld bieden de in de Haagse Gemeenschap 
van Kerken verenigde kerken een programma 
aan. Dat gebeurt op de informatiemarkt, in en 
rond een transparante en opblaasbare (!) kerk. 
Ook de lutherse gemeente werkt hieraan mee. 
Komt u ook even kijken? Het programma van de 
HGK wordt aangeboden vanaf 12.00 uur. 
Maar in de ochtend is er natuurlijk onze eigen 
kerkdienst, op zondag Rogate (Bidt). Op 5 mei is 
het vierenzestig jaar geleden dat Rudolf de Vries 
en Dorothy de Faria in Suriname in het huwelijk 
traden. Ook in de lutherse gemeente Den Haag 
willen we hieraan graag aandacht besteden. 
Daarom zal tijdens deze dienst opnieuw een  
zegen worden uitgesproken over het echtpaar De 
Vries. We hopen dat u erbij wilt zijn om het paar 
en de familie geluk te wensen. 
En dan vieren wij in mei twee hoge feesten:  
Hemelvaart en Pinksteren.  
Voor wat betreft de viering van Hemelvaartsdag 
is onlangs besloten om samen met de Lukaskerk 
aan te sluiten bij het initiatief van het Missionair 
Platform Den Haag. Dat organiseert een  
kerkdienst voor een brede oecumenische kring in 
de Grote of Sint Jacobskerk. De dienst begint om 
11.00 uur, met een inloop vanaf 10.30 uur. Dat 
wordt bijzonder om mee te maken! U kunt er 
meer over lezen op:  
hemelvaart@missionairplatformdenhaag.nl.  
Voorafgaand aan deze dienst kunt op initiatief 
van de Lukaskerk dauwtrappen en aansluitend 
ontbijten in de Lukaskerk. Hierover leest u meer 
in de nieuwsbrief van de Lukaskerk en in ons  
eigen ‘Teken van leven’. 

Pinksteren vieren we dit jaar met een Luluviering 
in de Lutherse Kerk. Er zal aandacht uitgaan naar 
de kerk als wereldwijde gemeenschap, met  
speciale aandacht voor christenen die als migrant 
naar Nederland kwamen. Iets van hun wijze van 
geloven en van hun liturgische eigenheid zal 
doorklinken in deze Pinksterviering. Zo worden 
we eraan herinnerd dat de Geest de leerlingen 
verstaanbaar liet zijn voor mensen van zeer  
verschillende herkomst en taal. Zowel de lutherse 
gemeente als de Lukaskerk hebben actieve leden 
van over de hele wereld. Hen betrekken we graag 
bij dit hoogfeest waarin het gaat om de gave van 
Gods Heilige Geest, die maakt dat mensen  
ongeacht hun herkomst Gods liefde gewaar  
worden en verstaanbaar worden voor elkaar. 
Hoognodig! 
In de eredienst op 26 mei, de zondag van de  
Heilige Drievuldigheid (zondag Trinitatis) zal de 
cantorij onder leiding van Monique Schendelaar-
de Graaf de cantate ‘Befiehl dem Engel (dass er 
komm)’, van Dietrich Buxtehude, ten gehore 
brengen. Ook alweer iets om ons op te verheu-
gen. 
 
En dan begint de grote groene zomer, die hope-
lijk nog lang groen blijft, dankzij de buffer regen-
water die de bodem heeft doordrenkt. Laten we 
in het besef van onze eigen menselijke  
kwetsbaarheid en de broosheid van de geschapen 
natuur op een verantwoordelijke manier onze 
gang door het leven en onze leefomgeving gaan. 
De schepping is meer dan de natuur, maar de 
natuur maakt er deel van uit. Hoe God door Zijn 
Woord nog altijd scheppend handelt en zal blijven 
handelen in de wereld van mensen en ál het  
geschapene, vind ik prachtig verwoord in het 
beeld van de doorwerking van regen en sneeuw, 
dat we bij Jesaja vinden. Bach componeerde er 
prachtige (cantate-)muziek bij: 
 
 “Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de  
 hemel en daarheen niet terugkeert zonder 
 eerst de aarde te doordrenken, haar te  
 bevruchten en te laten gedijen, zodat er 
 zaad is om te zaaien en brood om te eten – 
 zo geldt dit ook voor het woord dat  
 voort komt uit mijn mond: het keert niet 
 vruchteloos naar Mij terug, niet zonder 
 eerst te doen wat ik wil en te volbrengen 
 wat Ik gebied.” (Jesaja 55:10-11, NBV 21) 
 
God zij eeuwig lof en dank! 
 

Een goede en groene meimaand toegewenst,  
mede namens collega ds. Jannet van der Spek,  

Ds. Erwin de Fouw 

mailto:hemelvaart@missionairplatformdenhaag.nl
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In memoriam 
Op 8 april overleed mevrouw Eleonore Josephine 
van der Plas-Moes, in de gezegende leeftijd van 
zesennegentig jaar. Ze stierf na een korte, maar 
pijnlijke periode van ziekte. Helaas in het zieken-
huis en niet in het mooie landhuis in Wassenaar, 
dat omringd is door een prachtig parkbos. 
Eleonore Moes had een lang, maar bewogen leven. 
Het begin van haar volwassen leven werd getekend 
door de oorlog, waarin ze haar vader verloor, die 
kort na de bevrijding in het concentratiekamp 
Dachau was gestorven aan tyfus. Ze ging studeren: 
eerst kunstgeschiedenis en daarna tandheelkunde. 
Tot na haar pensioen gerechtigde leeftijd hield ze 
praktijk in haar landhuis, dat ze samen met haar 
man min of meer als bouwval had gekocht en  
samen met hem had gerestaureerd. 
Na een eerder zeer kort huwelijk, waaruit haar 
oudste zoon werd geboren, trouwde ze met  
Leonard van der Plas, die zij nog tijdens haar  
studietijd ontmoette. Leonard, een geleerd man die 
werkte voor de Nederlandse afdeling van La Rousse 
(een Franse encyclopedie), was huisman in een tijd 
dat dit nog zeer ongebruikelijk was. Kortom,  
mevrouw Van der Plas was als kostwinner een zeer 
geëmancipeerde en sterke vrouw. Hun huwelijk 
was tot aan zijn dood in 2008 zeer gelukkig. 
Haar twee zoons en dochter, haar schoonkinderen 
en (achter-)kleinkinderen hadden aan haar een 
goede, zij het in sommige opzichten dus van  
andere moeders verschillende, moeder. Dat bleek 
ook uit hun woorden van gedachtenis in de dienst 
van woord en gebed die werd gehouden vooraf-
gaand aan haar begrafenis op de Algemene  
Begraafplaats, op 15 april. Haar familie vroeg om 
een lutherse predikant als voorganger, omdat zij 
vroeger lid was van de Evangelisch-Lutherse  
gemeente Leiden. Ze was daar op volwassen  
leeftijd lid geworden omdat ze zich in haar geloof 
aangesproken voelde door de lutherse wijze van 
vieren en de kerkmuziek. In de vroege jaren  
zeventig verliet ze de kerk weer, vanwege de in 
haar ogen te ‘politieke’ koers die de kerk zou  
varen. Ze verwees hierbij naar de pamfletten van 
Amnesty International, die in deze tijd op tafels in 
de kerkruimte werden gelegd. Haar geloof bleef wel 
en in die geest hebben we afscheid van haar  
genomen. Wij gedenken haar met eerbied en  
wensen haar nabestaanden alle goeds toe. 

Ds. Erwin de Fouw 

 

Uit de gemeente 
 
 
Uit de Diaconie 
We bevinden ons nu in de periode 
tussen Pasen en Pinksteren.  
Een periode van vijftig dagen en tien 
dagen daarvoor vieren we Hemelvaart. Voor veel 
mensen betekent dit alleen dat ze een lekker lang 
weekend vrij hebben om bij mooi weer er op uit te 
trekken. Een overgroot deel weet niet wat deze  
dagen eigenlijk betekenen, waarom christenen  
deze dagen belangrijk vinden om bij stil te staan. 
Volgens mij heeft dit ook te maken met de  
individualisering die gaande is. Dit is niet alleen erg 
jammer, maar ook zorgelijk. Op Q-Music wordt op 
dit moment de Q-top 500 uitgezonden.  
Luisteraars konden hiervoor liedjes aandragen die 
hen doen terugdenken aan hoogtepunten in hun 
leven. Iedereen heeft wel een liedje dat een  
associatie met een mooi of een verdrietig moment 
oproept. In de auto hoorde ik het liedje ‘Slaap’ van 
The Opposites. Een Nederlandstalig lied uit 2005. 
Ik werd geraakt door de tekst. Een kind dat vragen 
stelt aan haar vader, terwijl de vader wil dat het 
kind gaat slapen. Eén van de vragen die het kind 
stelt is: "Waarom hebben sommige mensen nou 
niks te eten?" De vader antwoord: “Omdat er  
mensen zijn die enkel om zichzelf geven”. "Maar is 
dat dan niet erg?": vraagt het kind. “Jawel, maar 
kijk niet naar een ander, kijk altijd naar jezelf. Dat 
is waar het begint, en dat is wat werkt. 
Schuif niet alles af op een ander, want dat is  
beperkt. Nu doe je ogen dicht en... slaap, en doe je 
ogen toe”, is het antwoord van de vader. Ook wij 
zijn begaan met hen die moeite hebben om rond te 
komen en daarom vragen wij u de kist voor de 
voedselbank in onze kerk niet te vergeten. Terug-
komend op het vragende kind uit het lied. Kinderen 
zijn nog zo heerlijk onbevangen en durven alles te 
vragen. Laten wij, als kinderen van God, ook de 
juiste vragen blijven stellen. 

Vanuit en namens de Diaconie,  
met hartelijke groet, 

Nicolette Faber-Wittenberg 
 

 

DE LUTHER HERAUT voor juni 2024 verschijnt op zaterdag 1 juni 2024.  
Kopijsluiting: vrijdag 24 mei 2024. Inleveren kopij: digitaal via lutherheraut@gmail.com of via 
het adres van de kerk (onder vermelding van kopij LH). Bij digitale verzending ontvangt u altijd een 
ontvangstbevestiging. Zo niet, neemt u dan contact op met Mascha de Haan (06-14853009). 

Abonnementsgeld 
Het drukken en verzenden van de Luther Heraut doen we graag, maar kost wel geld.  
Dank aan allen die na de vorige oproep de bijdrage heeft overgemaakt. Helaas is de € 25,00 voor 2024 
(voor tien nummers) nog niet door iedereen, die een papieren versie in de bus krijgt, betaald. Wilt u 
hierop alert zijn en de bijdrage alsnog overmaken aan de Diaconie? Natuurlijk kunt u overstappen op de 
digitale verzending van de Luther Heraut, dit is kosteloos. Aanmelden kan via lutherheaut@gmail.com 

https://genius.com/10535037/The-opposites-slaap/Waarom-hebben-sommige-mensen-nou-niks-te-eten-omdat-er-mensen-zijn-die-enkel-om-zichzelf-geven
https://genius.com/10535037/The-opposites-slaap/Waarom-hebben-sommige-mensen-nou-niks-te-eten-omdat-er-mensen-zijn-die-enkel-om-zichzelf-geven
https://genius.com/10535037/The-opposites-slaap/Waarom-hebben-sommige-mensen-nou-niks-te-eten-omdat-er-mensen-zijn-die-enkel-om-zichzelf-geven
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Contactadressen  
Kosterij: Lutherse Burgwal 7  
Koster: Henk Baaima 070-3636610,  
kosterij@luthersdenhaag.nl 
 
De kerkenraad 
Voorzitter: Mascha de Haan, tel. 06-14853009 
Secretaris: Loes Klijn, tel. 06-40630184  
elgdenhaag@gmail.com  
Ouderlingen: Mascha de Haan, Mirthe Mulders 
Kerkrentmeesters: Helena Axler, Jolly Valstar-
Vos, Ewald Grund 
Diaconie: Apilena Sapioper, Nicolette  
Faber-Wittenberg, Gerard van der Laan 
 
Predikanten 
Ds. Jannet van der Spek, tel. 070-4062077  
of 06-41728662, jmtvdspek@hetnet.nl  
Ds. Erwin de Fouw, tel. 06-20775145,  
erwindefouw@telfort.nl 
 
Organist en cantor 
Sander van den Houten, organist: 06-25333652, 
sandervdhouten@hotmail.com 
Monique Schendelaar-de Graaf, cantor:  
06-40306231, myschendelaar@gmail.com  
 
Swaenesteyn en Swaenehove 
Saffier, de organisatie die de verzorgings- 
huizen van voormalige lutherse signatuur  
beheert, heeft Stephanie Kröner voor WoonZorg-
Park Swaenehove (Heiloostraat 296, 2547 KX 
Den Haag, 070-3084830) en Loes de Jong voor 
WoonZorgPark Swaenesteyn (Nieuwendamlaan 1, 
2547 JG Den Haag, 070-4487000) als geestelijk  
verzorger aangesteld. 
 
Seniorenbijeenkomst 
Els Pellen, tel. 06-50434300 en  
Joke Momberg, tel. 06-22750242  
 
Stichting Cultuur en Muziek in de  
Lutherse Kerk  
scmlk070@gmail.com 
 
Orgelcommissie 
Contactpersoon: Nico van Stokrom 
 
Kerkkoor Maarten Luther 
secretaris: Tanya Gelsema, gelsema@gmail.com  
Elke dinsdagavond van 20.00–21.30 uur. 
 
Stichting Wees– en Oudeliedenhuis 
Frank Everaarts, tel. 070-3250220 
 
Jour der Senioren 
Tijdelijk via ds. Erwin de Fouw 
 
Werkgroep publiciteit 
Coördinator: Mascha de Haan 
(lutherheraut@gmail.com)  
webbeheerder: Mascha en Myrthe de Haan 
Leden: Anders van der Meij, Ida Baaima 
 
Coördinatie auto– en taxivervoer 
Indien u niet op uw gebruikelijke manier naar de 
zondagse eredienst kunt komen, neem dan  
contact op met Henk Baaima (tel. 070-3636610) 
voor vervoer per taxi. U kunt van deze mogelijk-
heid 12 keer per jaar gebruik maken,  

tegen betaling uwerzijds van de kosten van het  
openbaar vervoer. Schroom niet om hiervan  
gebruik te maken. 
 
Diaconale hulp 
Algemene informatie via college van diakenen. 
 
Rekeningnummers  

 Evangelisch-Lutherse Gemeente  
's-Gravenhage  
NL57RABO0373720823 

 Evangelisch-Lutherse Gemeente  
's-Gravenhage inz. Verhuur 
NL82RABO0373720858 

 Diaconie ELG ’s-Gravenhage  
NL91INGB0000037958 

 Orgelfonds ELG ’s-Gravenhage  
NL29INGB0000614866 

 Evangelisch-Lutherse Jeugdraad  
NL35RABO0373720831 

 Kampcommissie ELJR ’s-Gravenhage  
NL17INGB0000124553  

 Penningm. Kerkkoor Maarten Luther  
NL70INGB0001917129  

 Stichting Cultuur en Muziek in de Lutherse 
Kerk  
NL73INGB0006817612 

 
Vertrouwenspersonen 
De kerk zien we graag als een plek waar je veilig 
bent. De realiteit is dat hier mensen soms  
slachtoffer zijn van pesten, geweld, machtspelle-
tjes, misbruik. En juist in de kerk is dat extra  
pijnlijk, omdat je het daar niet verwacht.  
De Protestantse Kerk Den Haag werkt daarom 
aan een cultuur waarin geen plaats is voor grens-
overschrijdend gedrag. Dat betekent bijvoorbeeld 
dat elke gemeenschap binnen de Protestantse 
Kerk Den Haag zorgt voor een veilige omgeving, 
waarin mensen integer met elkaar omgaan. 
Er zijn twee onafhankelijke vertrouwenspersonen 
aangesteld, die werken onder geheimhoudings-
plicht. Onafhankelijk: dat betekent dat de ver-
trouwenspersonen geen lid zijn van een wijkker-
kenraad in Den Haag. Heb je vragen over of ver-
moedens van grensoverschrijdend gedrag in jouw 
omgeving of heb je er zelf mee te maken?  
Je kunt met hen praten, in alle vrijheid en  
vertrouwelijkheid. Indien nodig, en als jij dat wilt, 
brengen zij je in contact met professionele hulp-
verleners of helpen ze om iets wat je ondervon-
den hebt aan te kaarten. 
 
De vertrouwenspersonen zijn: 

• Marijke Mootz, 070-3181610  
vertrouwensvrouw@pkn-denhaag.nl 

• Pieter Vos, 070-3181690  
vertrouwensman@pkn-denhaag.nl 
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Rondom de zondag 
 
Opbrengsten van de collecten  
De opbrengsten van de collecten van 26 maart tot 
en met 21 april 2024 met de volgende  
collectedoelen waren:  
 
   Contant  pin/bank  totaal 
Wereldouders  
(ouderendienst 26  
maart ‘24)  €   99,50  -/-  €   99,50 
Clean Water Project €   78,30 € 50,00  € 128,30 
LWF   € 193,00 € 90,00 € 283,00 
Luthers Genoots. €   61,00 € 27,00 €   88,00 
Paascollecte Diac.  € 124,65 €   2,00 € 126,65 
Haagse Jeugdraad € 111,60 -/-  € 111,60  
Kerk   € 265,30 -/-  € 265,30 
Onderhoud geb. € 216,70 -/-  € 216,70 

 
De vieringen van de kerkdiensten kunnen via de 
livestream worden gevolgd. En wanneer u niet in 
de kerk bent, kunt u uw bijdrage aan de  
betreffende doelen of als algemene donatie  
alsnog via de bank overmaken. 
 
U kunt een collecte ondersteunen door een bijdrage 
over te maken aan:  

 Ev. Luth. Gem. ’s-Gravenhage IBAN: 
NL57RABO0373720823 onder vermelding van 
het doel: kerk en onderhoud gebouwen.  

 Diaconie ELG ’s-Gravenhage te Den Haag 
IBAN: NL91INGB0000037958, onder vermel-
ding van het doel of gemiste collecten.  

Alle gevers hartelijk dank. 
 
 
Collectedoelen  
 
5 mei – Werkgroep voor de kerkmuziek 
De Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek 
zet zich in voor de verbreiding van de kerkmuziek 
in het algemeen en de Lutherse kerkmuziek in het 
bijzonder. Dat gebeurt door het onderhouden en 
verbreiden van specifieke kennis over liturgie en 
kerkmuziek vanuit de lutherse kerk-muzikale tradi-
tie. Zij zijn op diverse gebieden actief en hebben al 
velen enthousiast weten te maken voor de vocale 
en de instrumentale kerkmuziek. Ze organiseren 
werkweken voor kerkmuziek, muziekdagen voor 
jeugd en jongeren, studiedagen voor kerkmusici en 
korendagen. Daarnaast ze geven drie à viermaal 
per jaar het tijdschrift 'Musica Sacra' uit en  
verzorgen ook regelmatig andere publicaties en 
muziekuitgaven. Met kerkmusici, koorzangers en 
predikanten wordt nauw contact onderhouden. 
 
12 mei – Kusu Kusu Sereh 
Onze gemeente vindt het belangrijk om het geloof 
te delen met christenen over de hele wereld. Dit 
gebeurt niet alleen door onze verbondenheid met 
de Lutherse Wereld Federatie (LWF), maar ook 
door concrete partnerschappen aan te gaan met 
christelijke gemeenten in binnen- en buitenland.  
Zo zijn wij in het bijzonder verbonden met de  
Protestantse Beth Fage Gemeente te Kusu Kusu 
Sereh (op het eiland Ambon). Onze verbondenheid 
met de kerk in Kusu Kusu Sereh is er al jaren. We 
hebben samen een gandong-overeenkomst. Met 
elkaar zoeken we uit welke projecten in Ambon  
onze aandacht nodig hebben. 
 
 
 

19 mei – Voedselbank 
De Lukaskerk is één van de uitgiftepunten van de 
Voedselbank Haaglanden. De Voedselbank heeft 
elke donderdagmorgen Open Huis in de Lukaskerk. 
Veel gezinnen hebben deze ondersteuning hard  
nodig om rond te kunnen komen. Wekelijks voor-
ziet Voedselbank Haaglanden zo’n 2.000 huishou-
dens in Rijswijk, Den Haag en Zoetermeer van een 
voedselpakket. Door onze nauwe samenwerking 
met de Lukaskerk zijn ook vrijwilligers van onze 
kerk betrokken bij de Voedselbank. De afgelopen 
tijd is het aantal gezinnen, dat deze ondersteuning 
nodig heeft, alleen maar toegenomen. De Voedsel-
bank kan uw ondersteuning dan ook goed  
gebruiken. 
 
26 mei – Clean Water Project (voorheen Micro 
Hydro Project) 
Vanuit de provincie Papoea Nieuw-Guinea wordt 
door de kerk het initiatief genomen om de leefsitu-
atie van de mensen te verbeteren. Er is grote  
behoefte aan schoon drinkwater en elektriciteit. 
Door aardverschuivingen, klimaatverandering en 
door diefstal is er op dit moment acuut behoefte 
aan een nieuwe pomp met generator. Vandaar dat 
de naam van het project is omgedoopt. Om deze 
nieuwe waterput met pompsysteem te kunnen  
realiseren is zo’n € 25.000 nodig. Ook hierbij wordt 
de scholing van jongeren aan een technische 
school ingezet om dit complexe project uit te  
voeren. Freddy Sapioper heeft de leiding bij dit 
project. Apilena verzorgt de informatie en is de 
contactpersoon voor de Diaconie. 
 
2 juni – Zomerkamp (Het vakantiekamp) 
Het zomerkamp van de Evangelisch-Lutherse 
Jeugdraad (ELJR) Den Haag is inmiddels een  
begrip. Het zomerkamp wordt ieder jaar georgani-
seerd voor kinderen van 7 tot en met 15 jaar. Voor 
elke groep wordt door een eigen leidingteam een 
afwisselend programma samengesteld. Op het  
programma staan onder andere spannende spelen, 
een sfeervol kampvuur, een avontuurlijke  
dropping, een swingende discoavond en natuurlijk 
een feestelijke slotavond. De leiding van Hét  
Vakantiekamp bestaat uit jonge, enthousiaste  
vrijwilligers tussen 18 en 35 jaar die naast studie 
of werk veel tijd vrijmaken voor het zomerkamp. 
Vaak hebben zij affiniteit met de doelgroep: in het 
dagelijks leven werkt een groot aantal van de  
leiding in de verzorging of in het onderwijs. Meer 
weten zie: www.hetvakantiekamp.nl 
 
9 juni – Lutherse Wereld Federatie 
De Lutherse Wereld Federatie (LWF) is een wereld-
wijde gemeenschap van nationale en regionale  
lutherse kerkgenootschappen die zich in meer of 
mindere mate identificeren met de theologie van 
Maarten Luther. De federatie werd in 1947  
opgericht in Zweden, met het doel om de activitei-
ten van de vele verschillende Lutherse kerken te 
coördineren. De LWF heeft op dit moment 145  
kerkelijke organen in 89 landen die meer dan  
74 miljoen Lutheranen vertegenwoordigen. De LWF 
vertegenwoordigt haar lidkerken op gebieden van 
gemeenschappelijk belang. De LWF vraagt op dit 
moment donaties ter ondersteuning van de kerken 
en de mensen in Oekraïne, die hun huizen  
ontvluchten en op zoek zijn naar onderdak en  
eerste levensbehoeften zoals voedsel en water, na 
de militaire invasie van Rusland in het land. 

http://www.hetvakantiekamp.nl
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Zondag 2 juni Presentatie over  
Kusu Kusu Sereh en Papua 
In februari waren Sara de Weerd-Walakutty, Eefke 
Boer en ik te gast bij onze partnergemeente Beth 
Fage in Kusu Kusu Sereh op Ambon vanwege hun 
eeuwfeest op 29 februari. Afgelopen maand reisde 
de familie Sapioper naar Papua Nieuw Guinea om 
de urnen met de as van hun ouders terug te  
brengen naar hun geboortegrond op Biak. Ook 
vond een heropening plaats van het Clean Water 
project (voorheen het Micro Hydro Project), een 
project wat onze gemeente al jaren steunt. Op  
2 juni na de dienst hopen we een gezamenlijke 
presentatie te geven over onze reizen. U bent 
daarvoor van harte uitgenodigd. 

Ds. Jannet van der Spek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Door de week heen 
 
Geraakt door gebed 

Rinia Patterzon leest veel gebeden 
en verzen in oude dagteksten- 
boekjes en wordt erdoor geraakt. 
Zij deelt in iedere Luther Heraut 
graag een gebed of vers met ons 
allemaal. 

 
Heer, mijn God. 
Help mij om geduldig te zijn.  
Toon mij Uw aangezicht in tijden 
dat alles mij ontvalt. 
Laat mij de adem van de eeuwigheid 
op het spoor komen, nu de tijd voor 
mij ophoudt. 
Op U, Heer, heb ik gehoopt, laat mij niet 
te schande worden in eeuwigheid. 
 
Michelangelo 

Opnieuw kennismaken met de lutherse  
gemeente 
Op 28 mei organiseren we een maaltijd voor  
nieuwe leden en voor alle mensen die de afgelopen 
jaren belangstelling hebben getoond voor de  
lutherse gemeente om kennis te maken met de  
gemeente en met elkaar. Aan de orde komen  
vragen als: Hoe is de gemeente georganiseerd? 
Wat gebeurt er achter de schermen? Lukt het een 
beetje om je weg te vinden en aan welke activitei-
ten zou je behoefte hebben? We zullen proberen 
om ieder persoonlijk uit te nodigen, maar geef  
deze uitnodiging ook vooral door aan mensen 
waarvan u denkt dat ze er belang bij hebben. 
Graag opgeven bij een van de predikanten vóór  
20 mei. Kennismakingsbijeenkomst van 18.00 tot 
20.00 uur. Vredesgebed om 17.30 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voedselbank verhuist 
Op 8 mei worden voor de laatste keer voedselpak-
ketten uitgedeeld in de Lukaskerk. Jarenlang stond 
er wekelijks een team van vrijwilligers klaar om 
onze bezoekers te voorzien van een voedselpakket. 
Ook werd er altijd het contact en de gezelligheid 
gezocht met soep en koffie en gesprek. Vanuit  
onze gemeente werkten Sara de Weerd, Christiaan 
Minderhout en Gerard van der Laan en eerst  
Trinette Verhoeven en later Jannet van der Spek 
daaraan mee. Ook brachten vele gemeenteleden 
voedsel en toiletspullen in. De Voedselbank  
verhuist naar de Paviljoensgracht 15/17, waar de 
klanten geen pakket meer krijgen, maar met een 
puntensysteem etenswaren en andere artikelen 
kunnen uitzoeken. Het einde van een tijdperk! 
Maar ook weer een begin.  
De Lukaskerk blijft op de donderdagochtenden 
open voor het inloopspreekuur en de koffie/thee/
soep. We blijven eenmaal per maand luiers en  
extra producten uitdelen. En af en toe zal er een 
weggeefbeursje of kinderkleding van Stichting  
Lotje zijn. Spullen voor de voedselbank kunnen nog 
steeds via de kist in onze kerk naar de Lukaskerk 
gebracht worden. We geven ze weg aan mensen 
die het nodig hebben. 

Gerard van der Laan en ds. Jannet van der Spek 
 
 
Jour der Senioren - 15 mei 2024 
Op woensdag 15 mei is er weer een bijeenkomst 
van de Jour der Senioren. 
Gemeenteleden van 65 jaar en ouder, die in de  
afgelopen drie maanden jarig zijn geweest, hebben 
bij hun verjaardagskaart een uitnodiging gekregen 
voor deze middag, maar ook ieder ander, die  
interesse heeft, is van harte welkom. Om 13.30 
uur in de kosterij, Lutherse Burgwal 7 in Den Haag. 
Ds. Erwin de Fouw leidt dit keer de jour. Met hem 
en met elkaar gaan we in gesprek over “De wereld-
wijde kerk dichtbij: wat leren we van christenen die 
van ver bij ons zijn komen wonen". Dat kan een 
heel interessante middag worden!  
Om uiterlijk 15.30 uur gaat iedereen weer  
huiswaarts. 
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Seniorenkring in mei 
In de maand mei staan er weer twee gezellige 
spelletjesmiddagen op het programma, namelijk op 
dinsdag 7 en op dinsdag 21 mei. 
Om 13.15 uur beginnen we met koffie of thee en 
daarna spelen we diverse spelletjes, totdat  
iedereen om 15.15 uur weer naar huis gaat. 
Op woensdag 15 mei is er een bijeenkomst van de 
Jour der senioren. Meer hierover leest u elders in 
de Luther Heraut. 

Wij wensen u een fijne meimaand met  
gezegende Hemelvaartsdag en Pinksteren 

Met hartelijke groeten  
namens alle vrijwilligers, 

Els Pellen 
 

 
Week van gebed voor de eenheid van de 
christenen 
In de week voorafgaand aan Pinksteren houden we 
in het Centrum en de Schilderswijk een week van 
gebed voor de eenheid van de christenen. Dit jaar 
is de inhoud van de week voorbereid door  
christenen uit Burkina Faso. Aan de hand van het 
verhaal van de barmhartige Samaritaan is het  
thema het grote gebod dat Jezus geeft: Heb God 
lief en je naaste als jezelf. U bent van harte  
welkom op: 
 

 Woensdag 8 mei: kringviering in de Lukaskerk 
met maaltijd, aanvang 18.00 uur 

 
Tussen Hemelvaart en Pinksteren (19.30 uur): 

 maandag 13 mei: stichting 488 in de kapel van 
het Stadsklooster, Westeinde 101 

 dinsdag 14 mei: Lukaskerk eventueel met andere 
kerk(-en), Om en bij 2, 

 woensdag 15 mei: Arabische kerk en Havenkerk 
in de Open Hof, Om en bij 116 

 donderdag 16 mei: Vergadering van Gelovigen, 
Dunne Bierkade 16 (ingang naast Café de Paas) 

 vrijdag 17 mei: Havenlicht, New Song,  
Boomsluiterskade 353a 

De week wordt afgesloten op zondag 19 mei met 
een feestelijk Pinksterviering in de Lutherse kerk 
om 10.15 uur. 

 
 
Lutheran Summer School 
Mensen uit alle delen van het land komen 
samen en verdiepen zich in de lutherse spiri-
tualiteit, de specifieke theologische kenmer-
ken en de achtergronden van de traditie. En 
natuurlijk is het zomer dus is er ook tijd voor 
ontmoeting en gezelligheid. Dit jaar vindt de 
Lutheran Summer School (LSS) plaats in 
Heusden met het thema ‘daar zit muziek in’. 
In de afgelopen jaren namen leden van onze 
gemeente al deel aan de LLS.  
De Summer School is er voor iedereen die actief is 
en wil blijven in een lutherse gemeenschap. Voor 
mensen die in de toekomst het ‘dragen en uitdra-
gen’ van het lutherse belangrijk vinden, voor  
jongeren en mensen die zich jong voelen. 
Dit jaar vragen we de interesse vanuit onze  
gemeente breed uit. Heb je interesse om mee te 
gaan van 22-25 augustus? Meld je dan aan via 
Loes Klijn, scriba. 
 

Bijbelgesprek  
In de Lukaskerk komen we af en toe op woensdag-
middag bij elkaar met mensen uit de Lukaskerk en 
de lutherse gemeente en bespreken we het Bijbel-
gedeelte van de zondag daarop. Meestal het  
Evangelie en soms de tekst uit het Oude  
Testament. De groep wisselt van samenstelling, 
maar het zijn altijd mooie gesprekken. 
Tussen Pasen en Pinksteren is dat nog op 15 mei. 
Van harte welkom om aan te sluiten. Aanvang 
15.30 uur tot uiterlijk 17.00 uur. Bij de Lukaskerk 
kun je gratis parkeren!  
Leiding en info bij ds. Jannet van der Spek. 
 
 
Het gebed moet doorgaan! 
 
* Iedere dinsdag, 17.30 uur 
Op dinsdag gaan om 16.00 uur de deuren van de 
kerk aan de Lutherse Burgwal open. Binnen zijn 
gastvrouwen en gastheren aanwezig, onder wie 
één van de voorgangers. Er is koffie en thee en  
gelegenheid om met de andere aanwezigen en  
vrijwilligers te spreken. In de stiltehoek kunt u een 
kaars aansteken en/of een gebedsintentie schrijven 
in het voorbedenboek. Uw gebedsintentie wordt 
opgenomen in de voorbeden tijdens het moment 
van stilte, bezinning en gebed.  
Om 17.30 uur vindt dit moment plaats. Er wordt 
een Bijbeltekst gelezen, gevolgd door stilte en 
voorbeden. En er wordt gezongen. 
 
* Vlag bij de Russische ambassade 
Er hangt een Oekraïense vlag en mensen zijn  
uitgenodigd om een uur in te tekenen en bij de 
vlag te gaan staan:  
https://haagsvredesinitiatief2017.nl/
vredesactiviteiten/demonstratie-gaat-door/ 
 
* Coventrygebed 
Eerste vrijdag van de maand om 13.15 uur op het 
‘Vredesplein’ St. Jacobuskerk, Parkstraat 64A. 
 
 
 
Boeken voor bazaar gevraagd - nog steeds 
Zaterdag 21 september hopen we op de bazaar een 
mooie collectie boeken te kunnen presenteren.  Dit 
is vooral mogelijk wanneer deze boeken ruim voor 
die tijd worden aangeboden en kunnen worden  
geselecteerd. Enkele schenkingen zijn al binnen. 
Wij zijn vooral geïnteresseerd in boeken op het  
gebied van Nederlandse literatuur, geschiedenis, 
kinderboeken, Den Haag/Scheveningen en  
voormalig Nederlands–Indië. Maar ook boeken op 
andere terreinen zijn welkom. 
Lezers van de Luther Heraut die boeken willen  
opruimen en overdragen aan de bazaar kunnen 
contact opnemen met  Hans van Spanning  
(tel. 070-3251310 of hvanspanning@ziggo.nl). 
 

https://haagsvredesinitiatief2017.nl/vredesactiviteiten/demonstratie-gaat-door/
https://haagsvredesinitiatief2017.nl/vredesactiviteiten/demonstratie-gaat-door/
mailto:hvanspanning@ziggo.nl
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Terugblik groothuisbezoek 
Op 11 april waren we met een tiental mensen te 
gast bij Frank Everaarts en Rien Sprong voor een 
groothuisbezoek. Het gespreksonderwerp was,  
opkomend uit ons beleidsplan: “Bewogen door  
genade, wat betekent dat voor u?”. Er kwam een 
goed en zinnig gesprek op gang, waarna de  
aanwezigen aangaven dat dit zeker herhaald moet 
worden, liefst meerdere keren per jaar. Het biedt 
immers grote voordelen om ook relatief dichtbij 
huis en niet alleen in de kerk samen te komen voor 
gespreksbijeenkomsten. We leren elkaar beter  
kennen en er ontstaat snel een vertrouwelijke 
sfeer. Wordt vervolgd! 

Mede namens ds. Jannet van der Spek,  
ds. Erwin de Fouw  

 
N.B. Voor deze avond nodigden we mensen uit die 
wonen in Den Haag Zuid-West en het Westland. 
Het volgende groothuisbezoek hopen we te organi-
seren in Den Haag Noord-Oost en Wassenaar. 
 
 
 
Terugblik op de avond over liturgie in  
de gemeente 
Op woensdagavond 17 april kwamen we met twaalf 
mensen bijeen in de gemeentezaal om ons onder 
de deskundige begeleiding van kerkmusicus Jeroen 
de Haan te verdiepen in de lutherse liturgie en met 
name de door de Lutherse Synode vastgestelde 
herziening daarvan zoals we die sinds 2018  
gebruiken.  
De avond samenvatten kan ik hier niet doen,  
daarom licht ik er enkele punten uit. Tijdens het 
eerste gedeelte van de avond besprak Jeroen de 
achtergronden van (de oud-kerkelijke en  
voor-reformatorische herkomst van) de lutherse 
eredienst die in Nederland in de jaren vijftig van de 
twintigste eeuw werd ingevoerd en de recente  
herziening ervan. De kernelementen van het  
ordinarium werden kort benoemd, maar daarna 
kwam vooral aan de orde hoe ook de vertrouwde 
en vormvaste lutherse liturgie wel degelijk heel wat 
mogelijkheden biedt voor vrijheid en variatie. Zo 
benadrukte Jeroen dat het karakter van de lokale 
lutherse gemeente altijd van invloed is en moet 
zijn op de wijze van vieren. Zo haalde hij het  
voorbeeld aan van het psalmwoord en de halleluja-
zang erna, die met elkaar samenhangen. De vaste 
orde van dienst gaat wel uit van een gesproken 
psalmwoord, maar dit is heel goed door de organist 
te toonzetten, waardoor het in samenhang met het 
halleluja gezongen kan worden door de voorganger 
of de gemeente. Zo gebeurt het al geruime tijd in 
Woerden en dat functioneert naar ieders tevreden-
heid. Het sluit ook goed aan bij de wederkerigheid 
tussen voorganger en gemeente die een belangrijk 
aspect is van de lutherse wijze van vieren. Jeroen 
ging ook in op de verbondenheid met het wereldlu-
theranisme en de oecumene. Het valt hem op dat 
hij in het buitenland in een lutherse kerk meestal 
wel de liturgie goed kan volgen, zelfs al spreekt hij 
de taal van het land niet. Omgekeerd biedt de  
internationaal herkenbare lutherse liturgie ook  
houvast voor gasten die bij ons in de  
kerk meevieren.  
 
 
 
 

Tegelijkertijd is hij tamelijk kritisch over wat hij tot 
nu toe heeft geproefd van het project Global  
Songbook (zie globalsongbook2024.net). Dit is een 
hedendaagse opvolger van het ‘Acht Liederbuch’, 
waarmee Luther in de vroege Reformatietijd  
impulsen gaf aan de gemeentezang. Het boek  
bedoelt lutheranen uit de hele wereld te inspireren 
met liederen uit alle landen en culturen waar luthe-
ranen vertegenwoordigd zijn. Zijn kritiek betrof 
vooral de kerk-muzikale kwaliteit. We wachten af 
wat we er zelf van vinden, want zodra de hele  
bundel wordt uitgegeven, zullen we er zeker een 
avond (of meer) aan wijden en eruit zingen. 
Het tweede deel werd vooral gewijd aan de vragen 
die door de aanwezigen werden gesteld en waarop 
Jeroen dieper inging en waarover we met elkaar in 
gesprek gingen. Om er twee van te noemen:  
1. Wat is de juiste plaats voor het zondagslied? 
Antwoord: voorafgaand aan de lezing van het 
Evangelie, waar het thematisch mee samenhangt 
en waarnaar het vooruitwijst. Dit geldt voor het 
lutherse leesrooster. Bij gebruik van het oecume-
nisch leesrooster (zoals wij in onze gemeente  
tegenwoordig meestal doen) valt deze directe  
samenhang meestal weg. Het zondagslied is dan in 
veel gevallen nog wel te gebruiken, maar dan kan 
er beter een andere plaats voor worden gekozen.  
2. Kan de Dismissio na de viering van het Heilig 
Avondmaal niet beter op de oude melodie en met 
de woorden ”God zij eeuwig lof en dank” worden 
gezongen, in plaats van het huidige “God zij lof en 
dank”, waarbij de beginnoot ons in verwarring 
brengt? Jeroen gaf ons mee dat we hierin zeker de 
vrijheid kunnen nemen, al kan het niet zo snel  
veranderd worden in de vastgestelde orde van 
dienst en al blijft dat ook een beslissing die in  
overleg met de gemeente door de kerkenraad moet 
worden genomen.  
Tenslotte reageerde iedereen op de vraag: “Met 
welke verwachting komt u naar de kerkdienst?”.  
Er werden, zoals te verwachten was, verschillende 
antwoorden gegeven. Maar eigenlijk klonk overal 
wel de gehechtheid aan de vertrouwde lutherse 
manier van vieren, in al zijn aspecten, in door. We 
blijven immers lutheranen… 

ds. Erwin de Fouw 
 
 
 

In de stad en verder… 
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Amsterdam Centre for History and Heritage of Protestantism 
nodigt uit voor de presentatie  

 Nederlandse Lutheranen en hun omgang  
met de Augsburgse Confessie  

woensdag 8 mei 2024 
In Luther Museum Amsterdam Nieuwe Keizersgracht 570 

Graag aanmelden via: ml.van.wijngaarden@planet.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
14.30 Inloop met koffie en thee 
15.00 deel I 

  Orgelmuziek, improvisatie        Jeroen de Haan 
  Opening door dagvoorzitter     August den Hollander 
  Eerste lezing 

 ‘De wereldwijsheid van Philippus Ludovicus  
  Statius Muller' (1725-1776)     Jo Spaans  
  Tweede lezing 
  ‘Luther gereformeerd’ de gereformeerde claim  
  op de Augsburgse Confessie     Mirjam van Veen 

 
  Voorbeeld van klinkend erfgoed: “Wij vrijzinnig Luthersen”  
  van H. Willemsen en getoonzet door A. Pomper (1862-1917)   

 Lisa Hinfelaar en Jeroen de Haan 
16.00 Pauze 
16.15 deel II 

  “Hoog in de hemelen heeft God gesproken”,  
  tekst en melodie W. Bleij (1937-2012)   Lisa Hinfelaar en Jeroen de Haan 
  Inleiding op Nederlandse Lutheranen  
  en hun omgang met de Augsburgse Confessie Martin van Wijngaarden 
  Aanbieding eerste exemplaar door August den Hollander aan dr. Kinga Zeller, universitair 

 hoofddocent Lutherse Theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit.  
  Aanbieding tweede exemplaar door August den Hollander aan dr. René de Reuver, scriba van 

 de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland.  
 

Vanaf 17.00  Borrel en bezoek Luther Museum 
 
Prof. dr. August den Hollander is hoogleraar Religieus erfgoed in Nederland (VU)  en is een van de  
directeuren van het Amsterdam Centre for History and Heritage of Protestantism (ACHHP) aan de Vrije 
Universiteit . 
Prof. dr. Mirjam van Veen is hoogleraar Kerkgeschiedenis (VU) en is een van de directeuren van het 
ACHHP. 
Dr. Jo Spaans was universitair hoofddocent in de geschiedenis van het christendom (UU), en nu gaston-
derzoeker aldaar. 
Dr. Martin van Wijngaarden is naast predikant van de PKN (Abdijkerk, Den Haag - Loosduinen) fellow 
aan het ACHHP en momenteel ook tijdelijk als docent kerkgeschiedenis verbonden aan de VU 
Lisa Hinfelaar (sopraan) en Jeroen de Haan (organist) zijn lutherse kerkmusici (Jeroen de Haan is pread-
viseur Kerkmuziek van de Lutherse Synode en organist van de ELG Woerden).  
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Op deze plek vindt u het overzicht van activiteiten voor de komende maand.  
Wilt u op de hoogte blijven van nog meer activiteiten,  

abonneert u zich  op de mail via Teken van leven  
(aanmelden via lutherheraut@gmail.com) 

Dinsdag 7 mei 
 Seniorenkring 13.15 uur (pag. 7)  
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 7)  
 Cantorijrepetitie, 20.00 uur 
Woensdag 8 mei 
 Kringviering, 18.00 uur (pag. 7) 
Maandag 13 mei 
 Eenheid voor gebed, 19.30 uur (Pag. 7)  
Dinsdag 14 mei 
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 7)  
 Eenheid voor gebed, 19.30 uur (Pag. 7) 
 Cantorijrepetitie, 20.00 uur 
Woensdag 15 mei 
 Jour der Senioren, 13.30 uur (pag. 6) 
 Eenheid voor gebed, 19.30 uur (Pag. 7)
 Bijbelgesprek, 15.30 (pag. 7) 

Donderdag 16 mei  
 Eenheid voor gebed, 19.30 uur (Pag. 7) 
Vrijdag 18 mei 
 Eenheid voor gebed, 19.30 uur (Pag. 7) 
Dinsdag 21 mei 
 Seniorenkring 13.15 uur (pag. 7)  
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 7)  
 Cantorijrepetitie, 20.00 uur 
Dinsdag 28 mei 
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 7)  
 Kennismaken gemeente, 18.00 uur (pag. 6) 
 Cantorijrepetitie, 20.00 uur 
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Dag jongens en meisjes van de kinderkerk, 
Terwijl ik dit stukje schrijf, is het Koningsdag op 
jullie school. Hebben jullie de koningsspelen  
gedaan? Ook het liedje Daba Die Daba Daa  
gezongen en daarbij gedanst? Wat was het een 
feest! 
 
We hebben in de kerk ook feest gevierd met  
Pasen. De leerlingen, vrienden van Jezus, zijn 
blij, dat Jezus weer bij hen is. Als zij samen zijn, 
praten en eten ze met elkaar. “Heb elkaar lief en 
zorg voor elkaar!” zegt Jezus. “Probeer te doen 
wat ik jullie heb voorgedaan”. Zal Jezus niet bij 
hen blijven? Zal Jezus niet de nieuwe koning 
zijn? Hij zegt dat Hij naar zijn Vader in de hemel 
gaat. Maar de leerlingen moeten in Jeruzalem 
blijven, want God zal hen iets geven. Iets heel 
belangrijks. Daarmee kunnen ze andere mensen 
dopen en helpen genezen. Maar vooral doen wat 
zij van Jezus geleerd hebben. 
Op Hemelvaartsdag denken we er aan, dat Jezus 
opgenomen wordt in de hemel. Toen dat  
gebeurde hebben de leerlingen zich alleen en 
verlaten gevoeld. Maar Jezus zal terugkomen, 
dat beloofde Hij. 
Op het Pinksterfeest gebeurde dat belangrijke 
waarover Jezus al sprak. Zo wonderlijk ging het. 
De leerlingen waren in Jeruzalem bij elkaar in 
een opperzaal. Uit de hemel kwam er een  
windvlaag die het hele huis vervulde en  
vlammen van vuur, die zich op hun hoofden  
zetten. Ze werden vervuld van de Heilige Geest. 
Toen de leerlingen de mensen, overal vandaan,  
gingen vertellen over Gods liefde voor mensen 
kon iedereen hen verstaan. Ieder in zijn eigen 
taal. Zou dat de Heilige Geest zijn waar Jezus 
over sprak?     
Nu Judas niet meer bij hen is missen ze nog  
iemand die met hen het goede nieuws van God 
kan vertellen. Wie zou dat kunnen zijn? Jezus 
heeft hen in het begin geroepen, hen geleerd 
met de juiste woorden over God te vertellen. 
Samen bidden hierom heeft geholpen. Nu met 
Matthias erbij zijn ze weer met hun twaalven.  
 
 

 
 
Goede God, goede Geest.  
Dank u dat u in ons woont.  
Dat u ons leidt.  
Dat u ons bemoedigt.  
Dat u ons inspireert.  
Bij u kunnen we thuiskomen.  
U kent ons.  
U weet wat wij nodig hebben.  
Help ons uw bericht te ontvangen.  
Om Uw liefde te ontvangen en deze te  
verspreiden. 
 
We zien elkaar zondag! 

 
Groeten van Jolien, Sabine, Sara en de  

predikanten Erwin en Jannet 
    

53e jaargang 
no. 5 
Mei 2024 

06-14853009 
NL35RABO037372083 



12 

 

Erediensten:  
We vieren onze diensten in de kerk en online. U kunt de diensten iedere zondag vanaf 10.15 uur  
bekijken via YouTube: Teken van leven Luthers Den Haag of Kerkomroep (Lukaskerk).  

Erediensten 
Evangelisch-Lutherse kerk 
Lutherse Burgwal 7-9 Den Haag 
Er is crèche (na aanmelden) en kinderkerk voor  
kinderen van de basisschool 

Liturgische 
kleur 

Collecten (pag. 5) 

Zondag 5 mei 
Rogate 
Ds. Erwin de Fouw 
 

Wit Werkgroep voor Kerkmuziek 
Kerk 

Donderdag 9 mei 
Hemelvaartsdag 
Dauwtrappen en beschuit met aardbeien op het strand  
(zie Teken van leven en website voor meer informatie) 
Dienst voor de hele stad, 11.00 uur Grote kerk 
 

Wit  - 

Zondag 12 mei 
Exaudi 
Ds. Fokke Fennema 
Viering Heilig Avondmaal 
 

Wit Kusu Kusu Sereh 
Onderhoud gebouwen 

Zondag 19 mei 
Pinksteren 
Ds. Jannet van der Spek 
LuLu-viering in Lutherse Kerk 
 

Rood Voedselbank 
Kerk 

Zondag 26 mei 
Trinitatis 
Ds. Jannet van der Spek 
LuLu-viering in de Lutherse Kerk 
Met medewerking van cantorij Maarten Luther  
onder leiding van Monique Schendelaar-de Graaf 
 

Wit Clean Water Project 
Onderhoud gebouwen 

Zondag 2 juni 
Eerste zondag na Trinitatis 
Ds. Fokke Fennema  
Na de dienst presentatie Kusu Kusu Sereh en Papua 
 

Groen Het Vakantiekamp 
Kerk 

Colofon 
Administratie:  Kosterij, Lutherse Burgwal 7, 2512 CB, Den Haag, 070-3636610  
Website:  www.luthersdenhaag.nl  
Abonnement:  kosteloos bij digitale verzending, per post € 25,-/jaar  
Redactie en opmaak:  Mascha de Haan 
Eindredactie: Nicolette Faber-Wittenberg 

Wilt u actuele informatie vanuit onze gemeente lezen?  

 WEBSITE Kijk op www.luthersdenhaag.nl  

 LAATSTE NIEUWS Abonneer u op de emailservice voor extra aankondigingen. U kunt zich 
aanmelden door een emailbericht te sturen naar lutherheraut@gmail.com  

 FACEBOOK Ga naar luthersdenhaag. Geen lid van Facebook? Geen nood: u kunt de pagina 
bekijken op internetpagina www.facebook.com/elgdenhaag  

 LUTHER HERAUT Lees het maandblad Luther Heraut. U kunt het per post ontvangen voor 
€25 per jaar, en gratis via de email. Via lutherheraut@gmail.com kunt u uw voorkeur  
aangeven. Voor onze gasten liggen er exemplaren op de leestafel bij de uitgang. 


