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Op weg met het licht en de koningen 
Een nieuw kalenderjaar is aangebroken. Op 7 januari wensten we elkaar alle goeds toe 
voor 2024. We hoorden over de drie koningen die bij het kindje Jezus kwamen met hun 
geschenken. In onze kerk waren Isabel, Carlos en Henk de drie koningen. We zijn blij met 
hen en met iedereen die het licht van het kerstkind mee mag dragen in dit komende jaar! 

http://www.luthersdenhaag.nl/
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Pastoralia 
 
Beste mensen, 
Wij hebben kerst mogen vieren op vele manieren. 
In vrede. Met de ouderen en met de kinderen. 
Met elkaar. Met prachtige muziek. Met geschen-
ken en bezoekjes aan de tachtigplussers. Met  
carols en lessons en heel veel verhuur voor  
concerten. Er gebeurt veel wat ons vrees kan 
aanjagen en doen wanhopen: de klimaatverande-
ring, de oorlogen tussen Israël en de Palestijnen 
en tussen Rusland en Oekraïne, alle oorlogen 
waar veel minder aandacht voor is, de aardver-
schuiving in de Nederlandse politieke verhoudin-
gen, de nood aan woningen en het gebrek aan 
handen aan het bed in de zorg en alles wat ons 
zorgen baart in ons persoonlijke leven. We horen 
de laatste tijd veel over bestaanszekerheid en dat 
is niet voor niets. En toch: het kerstfeest nodigt 
ons uit te blijven hopen, niet bij de pakken neer 
te gaan zitten, te leven in verwachting. God zelf 
werd mens. Dat is iets ongehoords, iets wat in 
geen mensenhart is opgekomen. Maar het kwam 
wel in Gods hart op om mens te worden en als 
mens onze ziekten en kwalen te genezen en  
vrede te brengen. Het licht is in de wereld  
gekomen en de duisternis heeft het niet kunnen 
doven. Wij zijn het licht niet, maar we mogen er 
wel van leven en zo zelf lichtdragers worden. 
Juist ook met elkaar. Het doet goed om samen je 
zorgen over de situatie in de samenleving te  
delen. Het doet goed om samen te bidden om 
vrede. Het doet goed om als ouderen elkaar op te 
zoeken en een spelletje te doen. En zo weer te 
ontdekken wat de weg van geloof en hoop en  
liefde is. Dank voor uw betrokkenheid en uw  
aanwezigheid. 

Mede namens mijn collega en de kerkenraad  
Wens ik u vrede en alle goeds  

voor het nieuwe jaar 
ds. Jannet van der Spek 

 
Licht, 
De duisternis in gedragen, 
Verdrijft niet alle duisternis, 
Maar vermindert wel haar macht. 
  
Liefde, 
De duisternis in gedragen, 
Verdrijft niet alle haat 
maar tast wel haar tanden aan. 
  
Hoop, 
De duisternis in gedragen, 
Verdrijft niet alle wanhoop, 
Maar ontmantelt haar wel. 
 
 
 
 

Vrede, 
De duisternis in gedragen, 
Verdrijft niet alle oorlog, 
Maar zet wel een andere toon. 
  
Troost, 
De duisternis in gedragen, 
Verdrijft niet alle verdriet, 
Maar verlicht het wel. 
  
Verbondenheid, 
De duisternis in gedragen, 
Verdrijft niet alle eenzaamheid, 
Maar verwarmt wel.  

 
Marinus van den Berg 

 
 
 
 
 
 
 
 
In Memoriam 
Op 28 december overleed Adriana Johanna  
Elizabeth Keuning-van Dam, in de leeftijd van  
73 jaar. Janey was sinds geruime tijd bij onze 
gemeente betrokken, met name als lid van de 
cantorij. Ze raakte bekend met de lutherse  
gemeenschap via de lutherse werkweken voor 
kerkmuziek, waaraan ze vanaf de vroege jaren 
zeventig meedeed. Ze had een grote interesse 
voor kerkmuziek en voor theologie en filosofie en 
ontwikkelde zich op al deze gebieden. Vanuit het 
IKOS zette ze zich in voor godsdienstonderwijs op 
openbare scholen. Ook zelf gaf ze jarenlang les. 
Ze wilde kinderen die dit van huis uit niet mee-
kregen in aanraking brengen met de Bijbelse  
verhalen.  
Janey trouwde met Mart Keuning, die ze in 1976 
ontmoette in het Leyenburg ziekenhuis, waar hij 
piano speelde bij de kerkdiensten. Nadat ze  
verkering hadden gekregen en getrouwd waren, 
zorgden ze samen zo’n veertig jaar lang voor de 
muzikale begeleiding in deze kerkdiensten. Janey 
leidde een koor in Rijswijk, waar ook veel kerk-
muziek op het repertoire stond. Janey en Mart 
kregen twee zoons: Michel en Etienne, een 
schoondochter, Cindy, en twee kleinkinderen, 
Lukie en Kate. Tijdens de dankdienst voor haar 
leven, op vrijdag 5 januari in de Pisuissekapel 
van begraafplaats Oud Eik en Duinen bleek  
hoezeer zij in haar een lieve echtgenote, moeder, 
oma en schoonmoeder zullen missen. Een vrouw 
die vierend in het leven stond en genoot van  
ieder feest in de familiekring en in het geloof. Ze 
hechtte zeer aan de zorgvuldige lutherse  
eredienst en beleefde daar veel aan. Daarom 
werd ook voor 5 januari gekozen voor de  
vertrouwde orde van dienst. We hoorden de  
Bijbelteksten die tijdens hun huwelijksdienst  
werden gelezen: Exodus 3:1-6 en 13-15 en  
Mattheüs 28:16-20. In beide teksten gaat het om 
de beloofde nabijheid van God en Christus. In dat 
geloof hebben we Janey uit handen gegeven en 
begraven, in het vertrouwen haar daarmee in 
handen te leggen van de levende God. 

ds. Erwin de Fouw,  
mede namens ds. Jannet van der Spek 
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Uit de gemeente 
 
De kerkenraad vergaderde 
In december 2023 is er geen kerkenraadsvergade-
ring gehouden.  
Op 8 januari vergaderde de Kerkenraad online over 
de conceptbegroting 2024. Gemeenteleden kunnen 
tot uiterlijk 14 januari de samenvatting van de  
begroting inzien en vragen stellen (pagina 4 Luther 
Heraut en Teken van leven). Daarna is de  
begroting gereed en wordt deze ingestuurd.  

Loes Klijn, secretaris 
 
 
 
Jubileum Beth Fage gemeente 
Op 29 februari bestaat onze partnergemeente Beth 
Fage in Kusu Kusu Sereh op Ambon honderd jaar. 
Al vanaf eind november zijn er diverse feestelijkhe-
den geweest. De lutherse gemeente werd van  
harte uitgenodigd om dit feest mee te vieren en 
Sara de Weerd en ik hebben besloten om de uitno-
diging aan te nemen. Omdat het een verre reis is, 
knopen we er ook een vakantie aan vast. Dat bete-
kent dat ik van 17 februari tot en met 11 maart 
afwezig ben. Wij verheugen ons op een heel  
bijzondere reis.  

ds. Jannet van der Spek 
 
 
 
Gemeentevergadering - 11 februari 
Na de eredienst op 11 februari vertelt de Kerken-
raad waar zij mee bezig is en u kunt vragen stellen 
en meedenken. 
 
 
Met het Licht het nieuwe jaar in 
[Na de eredienst op 7 januari sprak Mascha de 
Haan als voorzitter onderstaande wens uit]. 
 
Op Oudejaarsdag was ik – samen met Myrthe,  
Jeroen was in Woerden – in de lutherse kerk van 
Zwolle. Net zoals hier, voelt dat een beetje als 
thuiskomen. We kennen er veel mensen en ook 
hen, die je niet echt kent, voelen als ‘thuis’. Je 
voelt je er onderdeel van die lutherse familie, een 
wereldfamilie zoals ik ook herken van de Lutherse 
Wereldfederatie en de Lutheran Summer School. 
Tijdens de dienst zongen we in het Duits het  
gedicht dat Diettrich Bonhoeffer met kerst/oudjaar 
1944 (een paar maanden voor hij vermoord werd) 
schreef voor zijn verloofde en familie, dat hij hen 
vanuit de gevangenis toestuurde. Ik lees het u 
graag in de Nederlandse vertaling voor: 
 
Door goede machten trouw en stil omgeven, 
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, 
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven, 
en met u ingaan in het nieuwe jaar. 
 
Wil nog de oude pijn ons hart vernielen, 
drukt nog de last van ‘t leed dat ons beklemt, 
o Heer, geef onze opgejaagde zielen 
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd. 
 
En wilt Gij ons de bitt’re beker geven 
met leed gevuld tot aan de hoogste rand, 
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven 
aan uit uw goede, uw geliefde hand. 
 

Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken 
om deze wereld en haar zonneschijn, 
leer ons wat is geleden dan herdenken, 
geheel van U zal dan ons leven zijn. 
 
Laat warm en stil de kaarsen branden heden, 
die Gij hier in ons duister hebt gebracht, 
breng als het kan ons samen, geef ons vrede. 
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht. 
 
Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen, 
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet, 
laat ons dan allerwege horen stijgen 
tot lof van U het wereldwijde lied. 
 
In goede machten liefderijk geborgen 
verwachten wij getroost wat komen mag. 
God is met ons des avonds en des morgens, 
is zeker met ons elke nieuwe dag. 
 
Het lied ontroerde me en ik weet niet precies  
waarom. Misschien het samen zingen in een goed 
gevulde kerk, de begeleiding van orgel en viool? 
Het was ook zeker de tekst, die overal ter wereld al 
zo vaak gezongen is. Door die wereldfamilie waar 
wij onderdeel van zijn.  
 
Ik neem u even mee naar onze Paaskaars. Ieder 
jaar in de Paasnacht brengen we het licht van 
Christus onze kerk binnen en ieder jaar is er een 
nieuwe afbeelding op de kaars. We kozen afgelo-
pen jaar voor het thema van de 13e Assembly van 
de Lutherse Wereld Federatie: één Lichaam, één 
Geest, één Hoop. 
Apilena Sapioper, Mirthe Mulders en ik gingen met 
de Lutheran Summer School op reis naar Krakau 
en verdiepten ons in het thema. Erwin de Fouw 
studeerde met lutheranen van over de hele wereld 
in Wittenberg. Mirthe en ik vertelden erover bij de 
Tischreden in oktober, Erwin vertelt komende  
18 januari bij de eerstvolgende Tischreden over 
zijn ervaringen.  
 
Wat betekenen deze drie woorden? Voor de wereld, 
onze stad, onze gemeente en onszelf? Zoals we nu 
staan, aan het begin van een nieuw kalenderjaar? 
Ik hoor het terug in de woorden van Bonhoeffer. 
 
Hij dicht over het ene Lichaam: wij samen. In onze 
bitterheid en pijn, in onze vreugde. Hij vraagt God 
om ons te steunen, zoals wij allen één lichaam zijn. 
‘Breng als het kan ons samen, geef ons vrede.’  
Wereldwijde vrede. 
 
Hij dicht over die ene Geest, die als ‘om ons heen 
het diepe zwijgen, de eenzaamheid’ ons het 
‘wereldwijde lied’ laat zingen. Dat we elkaar weten 
te vinden als de Geest ons leidt. 
 
Hij dicht over die ene Hoop. Een hoop die uitmondt 
in een zeker verwachten: ‘verwachten wij getroost 
wat komen mag. God is met ons des avonds en des 
morgens, en zeker met ons elke nieuwe dag.’ 
Met de woorden van Bonhoeffer en met het Licht 
van de paaskaars gaan we 2024 in.  
 
Namens predikanten en kerkenraad wens ik u een 
gezegend nieuw jaar! 
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Uw vragen en opmerkingen kunt tot uiterlijk 
14 januari 2024 stellen via Loes Klijn, scriba 
(elgdenhaag@gmail.com) 
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Uit de Diaconie 
We sluiten 2023 af waarin we naast  
onze gemeenteleden en (kerkelijke)
partners konden staan en wij mede met 
uw bijdragen vele doelen financieel hebben  
kunnen ondersteunen. Nu staan we op de  
drempel van 2024 en kijken we vooruit. Naar de 
Lukaskerk, met haar uitgebreide diaconale  
intentie, waarbij de voedselbank een grote rol 
speelt en waar wij niet alleen financieel aan  
konden bijdragen, maar waar we ook vanuit de 
voedselbankkist in onze kerk regelmatig fijne 
aanvullingen naar de Lukaskerk brengen. Lieve 
mensen, hartelijk dank hiervoor en we hopen in 
het nieuwe jaar nog vaak meegebrachte spullen 
naar de voedselbank te kunnen brengen.  
Daarnaast hebben we in de laatste Diaconie-
vergadering besloten om extra ondersteuning aan 
onze zustergemeente in Kusu Kusu Sereh te  
geven voor het opknappen van de speelplaats bij 
de school en aan het Micro Hydro project in  
Papua Nieuw Guinea, die dringend een nieuwe 
waterpomp nodig hebben. Dit gaat deze maand 
zijn beslag krijgen. En natuurlijk konden we op 
veel andere hulpvragen een passend antwoord 
geven. En dat zullen we ook dit jaar doen.  
En dan toch die drempel? Wat houdt de verkie-
zingsuitslag voor ons als kerk in? Hebben we een 
antwoord op de verharding in de samenleving? 
Hoe geven we vorm aan omzien naar elkaar? De 
dakloze durven zien. De niet gehoorden serieus 
nemen. Het Aandachtscentrum in de Schoolstraat 
is een middel van de gezamenlijke kerken, die 
hierin bijdragen. Ook als kerklid kunt u persoon-
lijk participeren, als vrijwilliger bijvoorbeeld, 
maar ook financieel. Nog steeds is het streefge-
tal van 100 mensen die €100,- per jaar bijdragen 
niet bereikt. Het zou de begroting met €10.000, - 
verlichten.  
Drempel, maar we hoeven geen drempelvrees te 
hebben, we gaan met God en Hij zal met ons 
gaan! 
Gezegend 2024! 

Vanuit en namens de Diaconie,  
Gerard van der Laan 

Van de ouderlingen 
De kerstboom is opgeruimd, het huis weer van 
versieringen ontdaan. We zijn met elkaar het 
nieuwe jaar ingewandeld, waar soms nog weinig 
hoop in te vinden is. Het zijn daarnaast voor de 
meeste mensen niet de fijnste maanden die nu 
voor ons liggen, koud en donker. Belangrijk is het 
dan om naar elkaar om te blijven kijken en elkaar 
te zien. Als mensen die samen onze mooie  
gemeente vormen.  
 
Graag geef ik u voor dit  
nieuwe jaar de bekende Ierse zegen mee: 

 
Mag de Heer je voorgaan en je de goede 
weg wijzen. 
Mag de Heer naast jou zijn, je in de armen 
sluiten en beschermen. 
Mag de Heer achter je staan en je behoeden 
voor valsheid. 
Mag de Heer onder jou zijn en je opvangen 
als je valt. 
Mag de Heer in jou aanwezig zijn en je 
troosten als je verdrietig bent. 

Mag de Heer bij jou blijven en je verdedi-
gen. 
Mag de Heer ook boven je staan en je zege-
nen met de zegen van de algoede God. 
 

Laten we dit jaar met elkaar het verlangen naar 
God verder vormgeven in onze gemeente en in 
de wereld, we hebben elkaar nodig. 

Mirthe Mulders 
 
Contactadressen  
Kosterij: Lutherse Burgwal 7  
Koster: Henk Baaima 070-3636610,  
kosterij@luthersdenhaag.nl 
 
De kerkenraad 
Voorzitter: Mascha de Haan, tel. 06-14853009 
Secretaris: Loes Klijn, tel. 06-40630184  
elgdenhaag@gmail.com  
Ouderlingen: Mascha de Haan, Mirthe Mulders 
Kerkrentmeesters: Helena Axler, Jolly Valstar-
Vos, Ewald Grund 
Diaconie: Apilena Sapioper, Nicolette  
Faber-Wittenberg, Gerard van der Laan 
 
Predikanten 
Ds. Jannet van der Spek, tel. 070-4062077  
of 06-41728662, jmtvdspek@hetnet.nl  
Afwezig van 17 februari tot en met 11 maart  
Ds. Erwin de Fouw, tel. 06-20775145,  
erwindefouw@telfort.nl 
Afwezig van 25 tot en met 30 januari  
 
Organist en cantor 
Sander van den Houten, organist: 06-25333652, 
sandervdhouten@hotmail.com 
Monique Schendelaar-de Graaf, cantor:  
06-40306231, myschendelaar@gmail.com  
 
Vertrouwenspersonen 
Marijke Mootz, 070-3181610  
vertrouwensvrouw@pkn-denhaag.nl 
Pieter Vos, 070-3181690  
vertrouwensman@pkn-denhaag.nl 
 
Swaenesteyn en Swaenehove 
Saffier, de organisatie die de verzorgings- 
huizen van voormalige lutherse signatuur  
beheert, heeft als geestelijk verzorger Barbara 
Heckel voor WoonZorgPark en Swaenehove 
(Heiloostraat 296, 2547 KX Den Haag,  
070-3084830). In WoonZorgPark Swaenesteyn  
(Nieuwendamlaan 1, 2547 JG Den Haag,  
070-4487000) is Loes de Jong als geestelijk  
verzorger werkzaam. 
 
Seniorenbijeenkomst 
Els Pellen, tel. 06-50434300 en  
Joke Momberg, tel. 06-22750242  
 
Stichting Cultuur en Muziek in de  
Lutherse Kerk  
scmlk070@gmail.com 
 
Orgelcommissie 
Contactpersoon: Nico van Stokrom 
 
Kerkkoor Maarten Luther 
secretaris: Tanya Gelsema, gelsema@gmail.com  
Elke dinsdagavond van 20.00–21.30 uur. 
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Stichting Wees– en Oudeliedenhuis 
Frank Everaarts, tel. 070-3250220 
 
Jour der Senioren 
Tijdelijk via ds. Erwin de Fouw 
 
Werkgroep publiciteit 
Coördinator: Mascha de Haan 
(lutherheraut@gmail.com)  
webbeheerder: Mascha en Myrthe de Haan 
Leden: Anders van der Meij, Ida Baaima 
 
Coördinatie auto– en taxivervoer 
Indien u niet op uw gebruikelijke manier naar de 
zondagse eredienst kunt komen, neem dan contact 
op met Henk Baaima (tel. 070-3636610) voor  
vervoer per taxi. U kunt van deze mogelijkheid  
12 keer per jaar gebruik maken, tegen betaling 
uwerzijds van de kosten van het openbaar vervoer. 
Schroom niet om hiervan gebruik te maken. 
 
Diaconale hulp 
Algemene informatie via college van diakenen. 
 
Rekeningnummers  

 Evangelisch-Lutherse Gemeente  
's-Gravenhage  
NL57RABO0373720823 

 Evangelisch-Lutherse Gemeente  
's-Gravenhage inz. Verhuur 
NL82RABO0373720858 

 Diaconie ELG ’s-Gravenhage  
NL91INGB0000037958 

 Orgelfonds ELG ’s-Gravenhage  
NL29INGB0000614866 

 Evangelisch-Lutherse Jeugdraad  
NL35RABO0373720831 

 Kampcommissie ELJR ’s-Gravenhage  
NL17INGB0000124553  

 Penningm. Kerkkoor Maarten Luther  
NL70INGB0001917129  

 Stichting Cultuur en Muziek in de Lutherse Kerk  
NL73INGB0006817612 

 
 
Vertrouwenspersonen 
De kerk zien we graag als een plek waar je veilig 
bent. De realiteit is dat hier mensen soms  
slachtoffer zijn van pesten, geweld, machtspelle-
tjes, misbruik. En juist in de kerk is dat extra  
pijnlijk, omdat je het daar niet verwacht.  
De Protestantse Kerk Den Haag werkt daarom aan 
een cultuur waarin geen plaats is voor grensover-
schrijdend gedrag. Dat betekent bijvoorbeeld dat 
elke gemeenschap binnen de Protestantse Kerk 
Den Haag zorgt voor een veilige omgeving, waarin 
mensen integer met elkaar omgaan. Er zijn twee 
onafhankelijke vertrouwenspersonen aangesteld, 
die werken onder geheimhoudingsplicht. Onafhan-
kelijk: dat betekent dat de vertrouwenspersonen 
geen lid zijn van een wijkkerkenraad in Den Haag. 
Heb je vragen over of vermoedens van grensover-
schrijdend gedrag in jouw omgeving of heb je er 
zelf mee te maken?  
Je kunt met hen praten, in alle vrijheid en  
vertrouwelijkheid. Indien nodig, en als jij dat wilt, 
brengen zij je in contact met professionele hulpver-
leners of helpen ze om iets wat je ondervonden 
hebt aan te kaarten. 
 

De vertrouwenspersonen zijn: 

• Marijke Mootz, 070-3181610  
vertrouwensvrouw@pkn-denhaag.nl 

• Pieter Vos, 070-3181690  
vertrouwensman@pkn-denhaag.nl 

 

 
 
 
Rondom de zondag 
 
Opbrengsten van de collecten  
De opbrengsten van de collecten van  
26 november tot en met 25 december 2023 
met de volgende collectedoelen waren:  
 
   Contant  pin/bank  totaal 
Micro Hydro Project  
(ouderendienst) € 112,00 -/-  € 112,00 
Stek Kinderwinkel € 282,10 € 72,00 € 354,10 
Stichting Prelude € 152,70 € 25,00 € 177,70 
KIA Binnenl. Diac. € 100,50 € 60,00   € 160,50 
Micro Hydro Project €   94,70 € 110,00 € 204,70 
KIA Kind. in de knel € 164,50 € 180,00 € 344,50 
Kerstcollectie Diac. € 193,70 € 183,00 € 376,70 
Kerk   € 322,90 -/-  € 322,90 
Onderhoud geb. € 662,60 -/-  € 662,60 

 
Voor de Voedselbank kwam nog € 75,00 binnen. 
Als tegemoetkoming in het werk van de Diaconie 
werd € 90,00 overgemaakt. En voor de door de  
Diaconie gemaakte taxikosten werd € 210,00 als 
bijdrage gedoneerd.  
 
De vieringen van de kerkdiensten kunnen via de 
livestream worden gevolgd. En wanneer u niet in 
de kerk bent, kunt u uw bijdrage aan de  
betreffende doelen of als algemene donatie  
alsnog via de bank overmaken. 
 
U kunt een collecte ondersteunen door een bijdrage 
over te maken aan:  

 Ev. Luth. Gem. ’s-Gravenhage IBAN: 
NL57RABO0373720823 onder vermelding van 
het doel: kerk en onderhoud gebouwen.  

 Diaconie ELG ’s-Gravenhage te Den Haag 
IBAN: NL91INGB0000037958, onder vermel-
ding van het doel of gemiste collecten.  

Alle gevers hartelijk dank. 
 
 
Collectedoelen  
 
14 januari – Clean Water Project,  
voorheen Micro Hydro Project 
Vanuit de provincie Papoea Nieuw-Guinea wordt 
door de kerk het initiatief genomen om de leefsitu-
atie van de mensen te verbeteren. Er is grote  
behoefte aan schoon drinkwater en elektriciteit. 
Door aardverschuivingen, klimaatverandering en 
door diefstal is er op dit moment acuut behoefte 
aan een nieuwe pomp met generator. Vandaar dat 
de naam van het project is omgedoopt. Om deze 
nieuwe waterput met pompsysteem te kunnen  
realiseren is zo’n € 25.000 nodig. Ook hierbij wordt 
de scholing van jongeren aan een technische 
school ingezet om dit complexe project uit te  
voeren. Freddy Sapioper heeft de leiding bij dit 
project. Apilena verzorgt de informatie en is de 
contactpersoon voor de Diaconie. 
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21 januari – Straatpastoraat  
Het Straatpastoraat leent een luisterend oor aan 
mensen die een groot deel van hun dagen en  
nachten doorbrengen op straat of in de maatschap-
pelijke opvang. Zij biedt ruimte aan hen om te  
praten over de dingen die hen bezighouden, of het 
nu gaat om de zorgen van alledag of om 'hogere' of 
diepere vragen van geloof en leven. Daarbij is er 
respect en aandacht voor mensen zoals ze zijn en 
de keuzes die ze maken. Hoewel de boodschap van 
het christelijk geloof een bron van inspiratie vormt, 
is het straatpastoraat er niet op uit deze aan  
anderen op te dringen. In gesprekken over  
geloofsvragen en godsdienstige thema's gaan ze 
uit van openheid en wederzijds respect. Ook bij 
andere thema’s als onderdak, verslaving of  
financiën dringen zij niet aan op verandering. Wel 
proberen ze mensen te ondersteunen die zélf op 
zoek zijn naar hulp of naar verandering. Kortom, 
het Straatpastoraat probeert mensen te bieden wat 
voor de meesten in onze samenleving zo  
vanzelfsprekend is: een beetje aandacht en steun 
bij de kleine en grote vragen van het leven. 
 
28 januari – Wereld Lepradag 
Uit je dorp weggestuurd worden om op een  
afgelegen plek te moeten wonen. In de Bijbel lezen 
we dat dit het lot was van leprapatiënten 
(melaatsen). Helaas gaat dat vandaag de dag vaak 
niet anders. Lepra eist nog honderdduizenden 
slachtoffers per jaar die niet alleen te maken  
krijgen met misvormingen en handicaps, maar ook 
met uitsluiting en discriminatie. Daarom wordt  
ieder jaar op de laatste zondag van januari  
aandacht gevraagd voor de mensen die lijden  
onder de gevolgen van deze ziekte. 
 
4 februari – Wereld Ouders 
Iedere ouder wenst het beste voor zijn kind. Wil 
het laten opgroeien zonder zorgen. In een veilig en 
liefdevol thuis, met goede kansen voor de  
toekomst. Voor ons vanzelfsprekend. Voor  
miljoenen kinderen en gezinnen in Latijns-Amerika 
niet. WereldOuders wil de armoedespiraal, die vaak 
generatie op generatie wordt doorgegeven,  
doorbreken en zet zich in om de situatie van 
kwetsbare kinderen en gezinnen in Latijns-Amerika 
op de lange termijn te verbeteren. Dankzij  
collectes, zoals de onze kan WereldOuders  
kwetsbare gezinnen versterken en kinderen een 
veilig en stabiel thuis, onderwijs, medische  
verzorging bieden en biedt hiermee kinderen en 
families een kans om aan de armoede te  
ontsnappen. 
 
11 februari – Kusu Kusu Sereh 
Onze gemeente vindt het belangrijk om het geloof 
te delen met christenen over de hele wereld. Dit 
gebeurt niet alleen door onze verbondenheid met 
de Lutherse Wereld Federatie (LWF), maar ook 
door concrete partnerschappen aan te gaan met 
christelijke gemeenten in binnen- en buitenland. Zo 
zijn wij in het bijzonder verbonden met de  
Protestantse Beth Fage Gemeente te Kusu Kusu 
Sereh (op het eiland Ambon). Onze verbondenheid 
met de kerk in Kusu Kusu Sereh is er al jaren. We 
hebben samen een gandong-overeenkomst. Met 
elkaar zoeken we welke projecten in Ambon onze 
aandacht nodig hebben. Op dit moment bestaat de 
behoefte om de lagere school en het omliggende 
speelterrein een opknapbeurt te geven, want dat is 

hard nodig. Vanuit de Diaconie kunnen wij dit,  
mede dankzij uw bijdragen, ondersteunen.  
 
14 februari – Gezamenlijke dienst in de  
Lukaskerk 
 
18 februari – Voedselbank 
Wie tijdelijk niet voldoende geld heeft om zelf  
dagelijks een maaltijd op tafel te zetten, kan zich 
voor voedselhulp bij de voedselbank aanmelden via 
bijvoorbeeld een schuldhulpmaatje, een diaconie of 
de gemeente. Wekelijks voorziet Voedselbank 
Haaglanden ruim 2.000 huishoudens in Rijswijk, 
Den Haag en Zoetermeer van een voedselpakket. 
Naast het bieden van directe voedselhulp, maakt 
Voedselbank Haaglanden zich sterk voor het  
voorkomen van voedselverspilling. Stichting  
Voedselbank Haaglanden werkt uitsluitend met 
vrijwilligers. Artikelen in de voedselpakketten  
worden geschonken door gulle bedrijven en  
particulieren. 
 
25 februari – Gezamenlijke dienst in de  
Lukaskerk 
 
3 maart – Straatkrant 
Mensen helpen  
zichzelf te helpen,  
dat is het principe 
van Straatnieuws: 
een krant met een 
hart. Straatnieuws 
werd in december 
1996 opgericht om 
dak- en thuislozen uit 
Den Haag en  
omgeving de kans te 
geven om op een eerlijke manier een  
boterham te verdienen: niet stelen of bedelen, 
maar werken voor je geld. Inmiddels is  
Straatnieuws gericht op zowel Rotterdam als  
Den Haag en biedt het tientallen verkopers een  
bescheiden inkomen en een zinvolle dagbesteding. 
Om de krant te mogen verkopen moet de verkoper 
een, door het Straatnieuws uitgereikt, persoonlijk 
pasje hebben met de juiste geldigheidsperiode. Ten 
tijde van de oprichting van Straatnieuws waren de 
verkopers bijna allemaal geboren en getogen in 
Nederland. Tegenwoordig is meer dan de helft van 
hen afkomstig uit Midden- en Oost-Europa,  
zogenoemde MOE-landers. In 2011 telde de krant 
175 verkopers. Verreweg het grootste deel van hen 
is bekend bij de maatschappelijke opvang in  
Den Haag. 
 
10 maart – Stichting Prelude 
Deze stichting zet zich in om kinderen en jongeren 
in het Midden-Oosten, voornamelijk in Palestina en 
Israël, samen te brengen door middel van creatie-
ve activiteiten zoals spel, muziek, theater, kunst, 
sport en dans. Zij stellen zich tot doel om hoop, 
positief denken, communicatie, discussie, interac-
tie, samenwerking en sociale ontwikkeling te  
bevorderen. Dit voor en ten behoeve van mensen 
wonend in, afkomstig uit, of emotioneel verbonden 
aan Palestina en/of Israël. Zij richten zich met  
name op kinderen en tieners, maar sluiten ouderen 
niet uit. 
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Aswoensdag 14 februari 
Op 14 februari begint de veertigdagentijd. Vanouds 
een tijd van inkeer en bezinning waarin wij  
stilstaan bij de weg van Jezus naar het kruis en ons 
voorbereiden op het grote feest van Pasen.  
Op Aswoensdag is er om 19.30 uur een Aswoens-
dagviering in de Lukaskerk. De palmtakjes van 
Palmpasen worden verbrand en als u wilt kunt u 
een askruisje ontvangen. Voorganger is ds. Jannet 
van der Spek. 
 
Gemeentegesprek - zondag 21 januari 
In het komende seizoen plannen we een aantal  
bijeenkomsten rondom het thema door genade  
bewogen in de sacramenten. Op zondag 21 januari 
willen we na de eredienst met elkaar in gesprek 
over de betekenis van het Avondmaal. Ook willen 
we kort met u evalueren hoe u de nieuwe vorm van 
het namen noemen en kaarsen aansteken op  
Eeuwigheidszondag op 26 november hebt beleefd. 
Op nog nader te bepalen momenten volgen dan 
gesprekken over doop, vergeving en preek. 
Aanmelden is niet nodig, we hopen op uw  
aanwezigheid na de dienst! 

namens de ouderlingen en predikanten 
Ds. Jannet van der Spek 

 

Door de week heen 
 
Seniorenkring in januari en februari 2024 
Na twee fijne bijeenkomsten in december zijn we 
weer met frisse moed het nieuwe jaar in gegaan. 
Een jaar met hopelijk veel gezellige bijeenkomsten 
en een goede gezondheid voor ons allemaal. 
Op dinsdag 23 januari en op 6 en 20 februari willen 
wij weer van 13.15 tot 15.15 uur bij elkaar komen 
voor gezellige spelletjesmiddagen.  
En u bent van harte welkom bij de Jour der  
Senioren op woensdag 14 februari, van 13.30 uur 
tot circa 15.30 uur op de Lutherse Burgwal 7 in 
Den Haag. Meer hierover leest u verderop. 
Wilt u een keer komen kijken of wilt u informatie 
over de seniorenkring, neemt u dan contact op met 
Els Pellen (tel 06-50434300). Wij vinden het altijd 
gezellig om nieuwe deelnemers te  ontvangen. 

Met de beste wensen voor 2024 en 
hartelijke groeten  

namens alle vrijwilligers,  
Els Pellen 

 
 
 
 

 
Tischrede na Wittenberg 
Op donderdagavond 18 januari houden we een 
Tischrede (tafelrede) over mijn deelname aan het 
25e studieseminar voor predikanten in het studie-
centrum van de Lutherse Wereldfederatie in Wit-
tenberg. Deze studiebijeenkomst vond plaats van  
4 tot en met 18 november 2023.  
Ik wil u graag vertellen waar het over ging, wat ik 
er geleerd heb van het bestuderen van belangrijke 
kernteksten van Luther over de prediking en de 
sacramenten en wat de waarde is (en blijft) van 
het bespreken van deze thema’s met collega’s uit 
de hele wereld. Ook de verbondenheid met andere 
lutherse kerken ver weg en de sterk verschillende 
situaties waarin zich die kerken bevinden zullen 
aan de orde komen. Het maakt nogal uit of je,  

zoals wij, in alle vrijheid en veiligheid je geloof kunt 
beleven of moet vrezen voor tegenwerking en  
geweld, zoals bijvoorbeeld in het Noord-Indiase 
Manipur of Myanmar. Ook hoop ik met u in gesprek 
te gaan over uw eigen vragen en ideeën bij de  
thema’s die daar aan de orde waren. We gaan rond 
18.00 uur aan tafel en ergens tijdens maaltijd 
steek ik van wal. De avond duurt tot ongeveer 
20.30 uur en wordt gehouden in de gemeentezaal. 
Ik hoop u te ontmoeten! 

ds. Erwin de Fouw 
Aanmelding voor de maaltijd kan tot uiterlijk 
16 januari via lutherheraut@gmail.com 
 
Verwonderwandeling wintertijd 
Deze keer zullen we onder leiding van een  
gediplomeerd natuurtherapie gids, Kimberly Knight, 
een wandeling maken in het Haagse Bos. De  
wandeling vindt plaats op zaterdag 27 januari 2024 
tussen 10.00-12.00 uur. We verzamelen bij de  
ingang naar het Haagse Bos vanaf de Boslaan  
achter de Malietoren, Bezuidenhoutseweg 12. Zoals 
altijd: neem je eigen beker mee! Aanmelden kan 
via groenelukaskerk@gmail.com.  
 
Vakantie voor senioren 
Ook dit jaar zullen enkele gemeenteleden  
deelnemen aan een vakantieweek voor senioren. 
Deze vakantieweek wordt verzorgd door Het  
Vakantiebureau. Het Vakantiebureau beschikt over 
een groep vrijwilligers (waaronder ook verpleeg-
kundigen), die er voor alle deelnemers een heerlij-
ke vakantieweek van maakt. Het is een geheel  
verzorgde vakantie zowel voor mensen, die geen of 
weinig zorg nodig hebben, als voor mensen met 
een grote zorgbehoefte.  
In 2024 wil een aantal gemeenteleden deelnemen 
aan de vakantieweek in Doorn van 10 tot 17  
augustus. De Diaconie van onze gemeente zorgt 
voor de aanmelding en het vervoer. Heeft u  
interesse in deze vakantieweek of wilt u informatie 
hierover, neemt u dan voor eind januari contact op 
met Els Pellen (tel. 06-50434300). 
 
Jour der Senioren  -  14 februari 2024 
Op woensdag 14 februari is er een bijeenkomst van 
de Jour der Senioren. Gemeenteleden van  
65 jaar en ouder, die in de afgelopen drie  
maanden jarig zijn geweest, hebben bij hun  
verjaardagskaart een uitnodiging gekregen voor 
deze middag, maar ook ieder ander, die interesse 
heeft, is van harte welkom. Om 13.30 uur in de 
kosterij, Lutherse Burgwal 7 in Den Haag. 
Ds. Jannet van der Spek leidt dit keer samen met 
ons gemeentelid Elly Anemaet de Jour. Elly gaat 
met ons in gesprek over het geven van mantelzorg 
en over het ontvangen van mantelzorg. Over het 
belang van grenzen en hoe je het volhoudt. Voor 
iedereen van belang en het belooft een interessan-
te middag te worden! Om uiterlijk 15.30 uur gaat 
iedereen weer huiswaarts. 
 
Het gebed moet doorgaan! 
* Iedere dinsdag, 17.30 uur 
Op dinsdag gaan om 16.00 uur de deuren van de 
kerk aan de Lutherse Burgwal open. Binnen zijn 
gastvrouwen en gastheren aanwezig, onder wie 
één van de voorgangers. Er is koffie en thee en  
gelegenheid om met de andere aanwezigen en  
vrijwilligers te spreken.  

mailto:groenelukaskerk@gmail.com
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In de stiltehoek kunt u een kaars aansteken en/
of een gebedsintentie  
schrijven in het voorbedenboek. Uw gebedsinten-
tie wordt opgenomen in de voorbeden tijdens het 
moment van stilte, bezinning en gebed. Om 
17.30 uur vindt dit moment plaats. Er wordt een  
Bijbeltekst gelezen, gevolgd door stilte en  
voorbeden. En er wordt gezongen. 
* Vlag bij de Russische ambassade 
Er hangt een Oekraïense vlag en mensen zijn  
uitgenodigd om een uur in te tekenen en bij de 
vlag te gaan staan:  
https://haagsvredesinitiatief2017.nl/
vredesactiviteiten/demonstratie-gaat-door/ 
* Coventrygebed 
Eerste vrijdag van de maand om 13.15 uur op 
het ‘Vredesplein’ St. Jacobuskerk, Parkstraat 
64A. 
 
Zwaartepuntloos  
De tentoonstelling ‘Zwaartepuntloos’ was zeven 
dagen lang te zien in de kerk. Het begon in het 
oude en eindigde in het nieuwe jaar. Dat was het 
idee, want de kunstenaars die deelnamen aan de 
tentoonstelling beëindigden hun oude leven in 
hun geboorteland en begonnen een nieuw leven 
in Nederland. 
 
Bij het organiseren van de tentoonstelling zijn we 
uitgegaan van het idee dat een vluchteling zijn 
een gedwongen situatie is, die je niemand  
toewenst, maar die gelukkig tijdelijk is. Je moet 
gewoon een nieuw thuis vinden. Je hoeft alleen 
maar een nieuwe taal te leren, een nieuwe  
cultuur te begrijpen. Een plek vinden in een  
nieuwe stad, op een nieuwe plek, waar de  
spelregels en waarden anders zijn. Je hoeft het 
alleen maar allemaal te doen om weer de grond 
onder je voeten te voelen, waarop je kunt leunen 
of zelfs wortelen. Tot dan, welkom bij de  
gewichtloosheid die centraal staat in de bedoe-
ling van deze tentoonstelling.  
 
De ruimte was eenvoudig: driedimensionale 
rechthoeken van lichtgekleurd, ongelakt hout. 
Bezoekers van de tentoonstelling vonden dit een 
onverwachte oplossing, maar merkten op dat de 
kubussen met de schilderijen goed pasten in de 
grote ruimte van de kerk. Sommigen merkten op 
dat de schilderijen niet de gebruikelijke galerie-
achtergrond hadden. Zoals een kunstenaar zei: 
"Danya, je gebruikt de omringende visuele ruis 
als achtergrond." Het is inderdaad makkelijk om 
kunst te bekijken in de ruimte van een museum 
of galerie, waar elk werk zijn eigen plek aan de 
muur heeft. En waar elk schilderij genoeg achter-
grond krijgt om het visueel te scheiden van de 
echte wereld.  
 
Het idee van de tentoonstelling is echter heel  
anders, in deze ruimte hangen de schilderijen in 
de lucht en is de achtergrond de rug van een  
andere bezoeker van de tentoonstelling of de 
muur van een 18e-eeuwse kerk, of zelfs een  
ander schilderij. Het kunstwerk was hier niet op 
voorbereid. Jezelf vinden in een nieuwe levens-
ruimte is niet gemakkelijk.  
 
Toch namen vier kunstenaars en ambachtslieden 
deel aan de tentoonstelling. Eskedar Genene is 

een jonge kunstenares uit Ethiopië. Ze is opge-
leid in IT, maar de kunst manifesteerde zich via 
haar in de schilderkunst. Eskedar presenteerde 
22 schilderijen uit de serie ‘One Year in Art’. Het 
is een verzameling van beelden van wezens die 
laten zien hoe divers maar verenigd de wereld 
kan zijn. Schilder en beeldhouwer Wajeeh Qada-
mani toonde zijn 20 werken uit de kalligrafische 
serie. Hij is geïnteresseerd in de beeldtaal van 
het Arabische alfabet en maakt er ornamenten 
van, die al een visueel beeld zijn geworden.  
Ontwerper en psycholoog Heval Hêja Serçîk  
presenteerde zijn acht tekeningen. Achter elk 
van hen schuilt een gedetailleerd verhaal, dat 
Hêja Serçîk heeft gerealiseerd in lijnen en  
laconieke kleuren. Plots uit het echte en  
denkbeeldige leven vonden overeenkomsten in 
het geheugen van de bezoekers van de tentoon-
stelling. De Russische meester Vladimir  
Bushunov presenteerde zijn collectie gebreide 
voorwerpen. Hij begon met breien met een  
sleutel toen hij naar Nederland kwam. Zijn  
producten zijn praktisch en kleurrijk. Hij is  
iemand die kunst maakt voor het dagelijks leven. 
En het verwarmt mensen, dat weet ik zeker.  
 
Af en toe brak een piano-improvisatie van Denis 
Mavrin in de kakofonie van de tentoonstelling 
door. Dit betekende een verandering in de sfeer 
van de ruimte, de perceptie van het publiek, als 
een verandering van gerechten op een groot, 
maar rustig feestmaal. En wij liepen verder  
tussen de luchtkubussen en dachten na over  
onze eigen dingen.  

Danil Melnikov 

https://haagsvredesinitiatief2017.nl/vredesactiviteiten/demonstratie-gaat-door/
https://haagsvredesinitiatief2017.nl/vredesactiviteiten/demonstratie-gaat-door/


10 

 

 
 
Kerstviering met de kinderkerk 
Na weken voorbereiding in de adventstijd was het feest op 24 december. Veel kinderen met hun  
ouders, grootouders en mensen uit onze gemeenten en daarbuiten vierden met ons het kerstfeest met 
een heuse kerstmusical. 
‘De kleine klok’ (uit Kind op Zondag), gespeeld en gezongen door de kinderen van de Lukaskerk en  
onze gemeente. In de herberg van de familie Stipt houdt men zich stipt aan de tijd. Maar God komt op 
Zijn tijd. Met het pasgeboren kind in de stal, maakt God een nieuw begin met de mensen. 
 
 Een tijd die niemand heeft bedacht, 
 Een uur waar nog geen plan voor was 
 In deze nacht, zo onverwacht 
 Heeft God de wereld blij verrast. 
 
Dominee Jannet leidde de dienst, Eric Kruit die met ons de liedjes weken tevoren heeft ingestudeerd, 
begeleidde het zingen op de vleugel. De kinderen met behulp van drie volwassenen speelden en  
zongen de sterren van de hemel. Mare Maria regisseerde het spel. 
Met iedereen samen zongen wij daarna het eerste couplet van het lied Stille Nacht. Dat klonk heel mooi 
met zoveel mensen in onze feestelijk versierde kerk.  
Vrolijk klonk het ‘Midden in de winternacht’. Gelukkig waren er genoeg muziekinstrumenten voor alle 
kinderen! 
Heel blij en dankbaar kijken wij terug op een mooie, vrolijke kerstviering. Zoveel mensen hebben ons 
in de voorbereiding en op het feest geholpen. Toch even een paar namen noemen: Lucia, Ewald, Henk 
en Ida, extra dank jullie wel! 

De kinderkerkleiding van de Lukaskerk en de lutherse gemeente 
 

53e jaargang 
no. 1 en 2 
Jan./febr. 2024 

06-14853009 
NL35RABO037372083 

De Luther Heraut heeft altijd 12 of 16 pagina’s, anders kan deze niet gedrukt worden. En dit 
keer komt dat goed uit met al die foto’s van het kinderkerstfeest en ook nog eens een mooi 
stuk van het kamp! Lees vooral alle pagina’s door, want we vertellen ook over iedere zondag 
en de Kliederkerk! 
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Kampweek avonturen in Biddinghuizen: Een week vol pret en avontuur! 
In de stralende zomer van 2023 vond een onvergetelijk kamp plaats in Biddinghuizen, van 8 tot 15 juli. 
Kinderen uit Den Haag en omgeving kwamen samen voor een week vol avontuur, gelach en nieuwe 
vriendschappen. Verdeeld in drie groepen – klein, midden groot en groot – beleefden ze een scala aan 
opwindende activiteiten die hun harten sneller deden kloppen. 
De dagen waren gevuld met zwempartijen, spannende spellen in het dorp, en een sensationele uitstap 
naar Walibi Holland, waar gillende pret en vreugde hoogtij vierden. Maar dat was nog niet alles!  
Het hoogtepunt van de week was een mix van adrenaline-pompende avonden met een Escaperoom  
Dropping en een angstaanjagende spooktocht die zelfs de moedigsten onder hen op de proef stelde. 
Etenstijd was een waar festijn! Het toegewijde keukenteam, bestaande uit onze fantastische leiding, 
verraste de kinderen dagelijks met heerlijke maaltijden uit verschillende landen. Een bijzonder detail: 
kinderen konden stickers van de leiding verdienen door deel te nemen aan deze culinaire ontdekkings-
reis. 
Natuurlijk waren er momenten van creatieve expressie en pure feestvreugde. De bonte avond bracht 
verborgen talenten aan het licht, terwijl de thematische carnavalsdisco de dansvloer veranderde in een 
kleurrijk spektakel. 
Het gelach, de vreugde en de herinneringen die deze week heeft gecreëerd, zullen voor altijd in de  
harten van de kinderen blijven resoneren. En zoals elk einde een nieuw begin inluidt, kijken we  
reikhalzend uit naar het volgende avontuur: Kamp 2024, gepland van 13 tot 20 juli 2024. 
Met sprankelende herinneringen en opwinding voor de toekomst! 

Sander Dekker 
Voorzitter ‘t Vakantiekamp 
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Dag jongens en meisjes van de kinderkerk 
Als jullie dit stukje lezen of laten voorlezen door 
papa of mama is het nieuwe jaar begonnen. De 
kerstboom zonder de versieringen is al uit de  
kamer en de kerststal en de sterren zijn opgebor-
gen voor volgend jaar. En.. de school is weer  
begonnen. Misschien dromen jullie nog na hoe de 
feestdagen waren. Worden jullie daar blij van bij 
die herinnering?  
Weet je, er was een jongen op de televisie, die 
samen met zijn ouders, broertjes en zusjes op 
vakantie was. Voor het eten bad hij hardop en zei 
dat het zo fijn was zo samen. Maar hij bad ook of 
God bij de kinderen wil zijn, die geen huis hebben 
en steeds op de vlucht zijn. Wij hebben fijn het 
kerstfeest gevierd, maar niet iedereen kon dat. 
Het is goed dat te bedenken. 
 
Zondag 7 januari hoorden wij hoe de wijze  
mannen uit het Oosten op weg gingen. De  
koninklijke ster achterna. Zo vonden zij het kind 
in de stal en gaven hem geschenken: goud,  
wierook en mirre. Toen wij de kerstmusical  
speelden waren de wijzen er nog niet.  
 
Opnieuw een wonderlijk verhaal op 14 januari. 
Zeg nou zelf: kun je een feest, een trouwfeest 
nog wel vieren met water, geen limonade en wijn 
voor de grote mensen? Jezus, die er ook bij was, 
zorgde ervoor dat het er feestelijk aan toe ging. 

Op de volgende zondagen horen we hoe vissers 
hun netten laten liggen en op weg gaan met  
Jezus. Zo leren en zien zij hoe Jezus met de  
mensen meegaat en tot hen spreekt. Als Jezus in 
de synagoge voorleest en mensen lelijke dingen 
tegen hem zeggen, wordt hij niet boos. Hij loopt 
niet weg, maar luistert en spreekt met hen. 
 
De volgende twee zondagen in februari laat Jezus 
zien dat God niet wil dat mensen verdrietig en 
ziek zijn. Hij zorgt dat mensen zich beter voelen. 
Hoe moeilijk is het voor de melaatse man om te 
zwijgen als hij helemaal rein en beter is? 
Kom op zondag naar de kerk. Wij gaan met jullie 
kijken wat er in de doos zit en vertellen jullie al 
deze verhalen! 

Tot dan! 
Groeten van Jolien, Sabine, Sara  

en de predikanten Erwin en Jannet 

DE LUTHER HERAUT voor maart 2024 verschijnt op zaterdag 2 maart 2024.  
Kopijsluiting: vrijdag 23 februari 2024. Inleveren kopij: digitaal via lutherheraut@gmail.com of 
via het adres van de kerk (onder vermelding van kopij LH). Bij digitale verzending ontvangt u altijd 
een ontvangstbevestiging. Zo niet, neemt u dan contact op met Mascha de Haan (06-14853009). 

Op deze plek vindt u het overzicht van activiteiten voor de komende maand.  
Wilt u op de hoogte blijven van nog meer activiteiten,  

abonneert u zich  op de mail via Teken van leven  
(aanmelden via lutherheraut@gmail.com) 

Donderdag 11 januari 
 Leren van Luther, 19.30 uur  
Dinsdag 16 januari 
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 9)  
 Cantorijrepetitie, 20.00 uur 
Zondag 21 januari  
 Door genade bewogen: het avondmaal,  
 11.30 uur (pag. 8) 
Dinsdag 23 januari  
 Seniorenkring 13.15 uur (pag. 8)  
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 9)  
 Cantorijrepetitie, 20.00 uur 
Zaterdag 27 januari 
 Verwonderwandeling winter (pag. 8) 
Zondag 28 januari 
 Kliederkerk, 15.30 uur (pag. 15) 
Dinsdag 30 januari 
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 9)  
 Cantorijrepetitie, 20.00 uur 

Dinsdag 6 februari  
 Seniorenkring 13.15 uur (pag. 8)  
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 9)  
 Cantorijrepetitie, 20.00 uur 
Dinsdag 13 februari  
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 9)  
 Cantorijrepetitie, 20.00 uur 
Woensdag 14 februari 
 Jour der Senioren, 13.30 uur (pag. 9) 
Dinsdag 20 februari  
 Seniorenkring 13.15 uur (pag. 8)  
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 9)  
 Cantorijrepetitie, 20.00 uur 
Dinsdag 27 februari  
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 9)  
 Cantorijrepetitie, 20.00 uur 
Dinsdag 2 maart 
 Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 9)  
 Cantorijrepetitie, 20.00 uur 
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Erediensten:  
We vieren onze diensten in de kerk en online. U kunt de diensten iedere zondag vanaf 10.15 uur  
bekijken via YouTube: Teken van leven Luthers Den Haag of Kerkomroep (Lukaskerk).  

Erediensten 
Evangelisch-Lutherse kerk 
Lutherse Burgwal 7-9 Den Haag 
Er is crèche (na aanmelden) en kinderkerk voor  
kinderen van de basisschool 

Liturgische 
kleur 

Collecten (pag. 6/7)  

Zondag 14 januari 
Tweede zondag na Epifaniën 
Ds. Jannet van der Spek 
Viering Heilig Avondmaal 
 

Wit Clean Water Project  
Onderhoud gebouwen 

Zondag 21 januari 
Laatste zondag na Epifaniën 
Ds. Erwin de Fouw 
Na de dienst: Door genade bewogen - het avondmaal (pag. 8) 
  

Wit Straatpastoraat 
Kerk 

Zondag 28 januari 
Septuagesima 
Ds. Trinette Verhoeven 
LuLu-viering in de Lutherse Kerk 
Kliederkerk, 15.30 uur (pag. 14) 
 

Wit Wereld Lepradag 
Onderhoud gebouwen 

Zondag 4 februari 
Sexagesima 
Voorganger nog niet bekend 
Ouderendienst, 14.30 uur, ds. Fokke Fennema 
 

Groen Wereldouders 
Kerk 

Zondag 11 februari 
Quinquagesima 
Ds. Jannet van der Spek 
Viering Heilig Avondmaal 
Gemeentevergadering 
 

Groen Kusu Kusu Sereh 
Onderhoud gebouwen 

Zondag 18 februari 
Invocabit 
Voorganger nog niet bekend 
  

Paars Voedselbank 
Kerk 

Zondag 25 februari 
Reminiscere 
Ds. Erwin de Fouw 
LuLu-viering in Lukaskerk (Om en Bij 2) 
 

Paars  

Zondag 3 maart 
Oculi 
Ds. Fokke Fennema 
 

Paars Straatkrant 
Onderhoud gebouwen 

Colofon 
Administratie:  Kosterij, Lutherse Burgwal 7, 2512 CB, Den Haag, 070-3636610  
Website:  www.luthersdenhaag.nl  
Abonnement:  kosteloos bij digitale verzending, per post € 25,-/jaar  
Redactie en opmaak:  Mascha de Haan 
Eindredactie: Ton Tielen 

Wilt u actuele informatie vanuit onze gemeente lezen?  

 WEBSITE Kijk op www.luthersdenhaag.nl  

 LAATSTE NIEUWS Abonneer u op de emailservice voor extra aankondigingen. U kunt zich 
aanmelden door een emailbericht te sturen naar lutherheraut@gmail.com  

 FACEBOOK Ga naar luthersdenhaag. Geen lid van Facebook? Geen nood: u kunt de pagina 
bekijken op internetpagina www.facebook.com/elgdenhaag  

 LUTHER HERAUT Lees het maandblad Luther Heraut. U kunt het per post ontvangen voor 
€25 per jaar, en gratis via de email. Via lutherheraut@gmail.com kunt u uw voorkeur  
aangeven. Voor onze gasten liggen er exemplaren op de leestafel bij de uitgang. 


