Maandblad van de 138e jaargang
Evangelisch-Lutherse gemeente no. 5
te 's-Gravenhage mei 2023

Tussen Pasen en Pinksteren
Deze maand bewegen we ons tussen Pasen en Pinksteren. We blikken terug op bijzondere
momenten in de Goede Week en Pasen. We kijken vooruit naar Hemelvaart en Pinksteren.

Vijftig dagen.

Vijftig dagen om te groeien in geloof, hoop en liefde, om open te staan voor een nieuwe
doorbraak van de Heilige Geest met zijn gaven en vruchten in ons leven.

EVangelisch:Lutherse Gemeente

Beste Mensen Hemelvaart Recht op Orgelconcerten
vergeving? in juni
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Pastoralia

Beste mensen

Graag wil ik een commentaar met u delen dat ik
via de moeder van de negentienjarige zoon van
een bevriend echtpaar ontving. Hij had met zijn
ouders en zus de Goede Vrijdagdienst mee
gemaakt en liep stil de kerk uit en bleef daarna
nog lang stil. Toen zijn moeder hem vroeg hoe hij
het had gevonden, antwoordde hij dat hij het
heel mooi en indrukwekkend had gevonden het
lijdensverhaal zo tot zich te horen komen in de
afwisseling van prachtige koormuziek van
Heinrich Schiitz en de lezing van de overige
tekstdelen. Het deed me goed dit te horen en
bevestigde mijn indruk dat niet alleen onder
mensen die ruim volwassen zijn of reeds een
oudere leeftijd hebben, maar ook onder jongeren
gevoeligheid bestaat voor ingetogen diensten met
klassieke kerkmuziek en stilte. Juist in een tijd
waarin alles snel gaat, vol is en druk in de levens
van mensen. Daarin hebben wij als Evangelisch-
Lutherse gemeente een opdracht, daarvan ben ik
overtuigd. Daarom bij dezen: dank aan de
cantorij, de cantor en de organisten voor de grote
kwaliteit die zij inbrachten in de vespers en
erediensten van de Goede Week, het paastridu-
Um en de paasochtend.

Dit gezegd hebbende was er natuurlijk ook de
bijzondere Kliederkerkbijeenkomst op Stille
Zaterdag. Ook die was goed bezocht door zo'n
vijftigtal mensen: kinderen en ouders. De LulLu-
kinderkerkleiding en collega Jannet hadden deze
bijeenkomst weer uitstekend georganiseerd en
vormgegeven, helemaal toegespitst op de
behoeften van de doelgroep en gebruikmakend
van veel creativiteit. Een kleine gemeente als de
onze heeft ook wat dit betreft veel in huis, zeker
in samenwerking met de Lukaskerk, en het is
goed om dit te delen met anderen buiten onze
gemeente. Geeft u er dan ook alstublieft bekend-
heid aan bij ouders en kinderen binnen uw eigen
kring. De volgende Kliederkerk is op 1 oktober
gepland.

Het waren jongeren die de Taizéviering op
woensdag 5 april leidden en zelf hadden vormge-
geven. Hoewel minder druk bezocht dan vorig
jaar was het goed om jongeren hiervoor de
ruimte te bieden. De vesper op maandag was
klassiek en de vesper op dinsdag sloot aan bij de
prachtige tentoonstelling van zeer verschillende
kruiswegstaties die ingericht was door Ellie van
der Ster en Gerard van der Laan. Wat een goed
idee om deze staties in onze kerk te laten zien!
De senioren vierden hun paasviering in een
mooie dienst waarin zowel lijden en sterven als
de opstanding van Jezus een plaats hadden. Het
geheel werd zeggingskracht bijgezet door mooie

afbeeldingen van aquarellen van William Brassey
Hole uit 1908 en door het prachtige pianospel en
de schone zang van Roelfien Folkersma.
Palmzondag vierden we in de Lukaskerk en Witte
Donderdag, Goede Vrijdag, de Paaswake en de
Paasochtenddienst vormden naar mijn mening
een goed geheel dat uitnodigde tot bezinning en
de beleving van de opstandingskracht van
waaruit God ons door het paasfeest doet leven.
Met dank aan allen die het mogelijk gemaakt
hebben, van wie ik koster Henk Baaima en zijn
vrouw Ida graag met naam wil hoemen.

Vooruitblikkend wijs ik op Hemelvaartsdag,

18 mei, die in onze kerk wordt gevierd met een
Metten, waaraan een wandeling in de duinen en
een ontbijt voor de wandelaars vooraf gaan. U
leest er verderop in de Luther Heraut meer over.
Op 28 mei vieren we Pinksteren in de Lukaskerk.
Ds. van der Spek en ik gaan samen voor. Ik
verheug me erop, want omdat wij allebei een
dubbele werkkring hebben en elk twee gemeen-
ten dienen, komt dat niet zo vaak voor.

Op 4 juni wordt Trinitatis gevierd in de Lutherse
kerk, met medewerking van de cantorij.

De week erop, op 11 juni, zal Novée Kater (drie
jaar oud) worden gedoopt, de jongste dochter
van Robin Kater en Cerena van der Want en zusje
van Nyla. In deze dienst zullen twee sacramenten
worden gevierd en zal de gemeenschap
(communio) met Christus op twee wijzen
tastbaar worden, want naast de Heilige Doop zal
ook het Heilig Avondmaal worden bediend. ‘Wij
horen bij elkaar’ mag daarmee eens te meer
worden uitgedrukt, naar de titel van het
prachtige prentenboekje van ds. Trinette Verhoe-
ven waaraan de kleine Novée en haar zus tijdens
de doopvoorbereiding al plezier hebben beleefd.
Uiteraard doen we ons best om de dienst niet te
lang te laten uitlopen. We moeten immers tijd
overhouden om na de dienst de kleine Novée en
haar familie geluk te wensen. We hopen u te
ontmoeten!

Verder: voor geloofsontmoeting en -verdieping
buiten de kerkdiensten worden bijeenkomsten
georganiseerd waarover u verderop in dit blad
meer leest: het groothuisbezoek op 11 mei en de
avonden op 25 mei en 27 juni waarop we samen
met LUX het thema ‘genade’ op een toegankelijke
manier hopen uit te werken. Alle drie de avonden
zijn een concretisering van voornemens uit ons
beleidsplan ‘Door genade bewogen’. Van harte
aanbevolen.

Met een hartelijke groet, mede namens

ds. Jannet van der Spek,
ds. Erwin de Fouw
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In Memoriam
Op 24 maart overleed Yvonne Magdalena
Indemans-Fitsch, in de leeftijd van tachtig jaar.
Mevrouw Indemans werd geboren in Rotterdam,
verhuisde later naar Zwolle en daarna naar
Den Haag, waar ze altijd bleef. Luthers van origine
sloot ze zich aan bij onze gemeente en kwam
vooral sinds de dood van haar man Alexander in
2005 geregeld naar de kerkdiensten en nam deel
aan bijeenkomsten zoals de Jour der Senioren en
de paas-en kerstviering voor senioren. Ze voelde
zich er gekend en aanvaard. In haar latere jaren
werd haar gezondheid steeds slechter en werd ze
trouw bezocht door enkele gemeenteleden. Vorig
jaar verhuisde ze naar Hoogeveen, om daar in de
buurt van haar zus en nichtje te gaan wonen in een
woonzorgcentrum. Ze heeft er een heel goed
laatste levensjaar beleefd.
Op 30 maart was er een afscheidsplechtigheid in
Afscheidshuis Nieuw Eykenduynen. Hierbij heeft
ds. Jannet van der Spek op verzoek van de familie
nog een woord gesproken nhamens onze gemeente.
Wij gedenken Yvonne Indemans met eerbied en
genegenheid en wensen haar familie toe, dat haar
nagedachtenis goed zal zijn.

ds. Erwin de Fouw

Bedankt
Hierbij wil ik de gemeenteleden van de
lutherse kerk en de gemeenteleden van de
Lukaskerk in Den Haag dank zeggen voor het
medeleven na de dood van mijn kind Titus op
2 maart 2023. Ik voel me getroost door de
gebeden en gedachten die zijn gezonden naar mij.
Ook mijn kind Maya in Amerika kon door verdriet
eerst geen contact maken. Dat is nu hersteld en
daar ben ik dankbaar om.

Sylvia Liefrinck

Uit de gemeente

De kerkenraad vergaderde
De kerkenraad neemt ruim de tijd om het wel en
wee van onze gemeenteleden te bespreken.
Voor een goed beheer van het vermogen van de
gemeente en van de Diaconie is het verantwoord
om een deel van het vermogen te beleggen in
effecten, deposito’s, participaties en alternatieven.
Om een eenduidig en helder omschreven beleid ten
aanzien van deze beleggingen te formuleren, is een
beleggingsstatuut nodig dat bij de jaarrekeningen
moet worden ingediend. De kerkenraad bespreekt
het concept beleggingsstatuut van Kerkrentmees-
ters.
In samenwerking met LUX is op 25 mei een lezing
over ‘Genade en recht’. Nadere informatie volgt via
de kerkmail en in deze Luther Heraut.
De Protestantse gemeente Den Haag heeft
gevraagd of onze gemeente bereid is om een
Kerstnachtdienst in de Grote Kerk mee te helpen
organiseren. In het beleidsplan geven we aan wat
we kunnen. Voor dit verzoek is het ons beschikbaar
potentieel aan vrijwilligers onvoldoende om deze
grote klus op ons bordje te nemen.

Loes Klijn, secretaris

Uit de Diaconie

De paastijd ligt achter ons en de
daarbij behorende paasactiviteiten.
De vroegste actie was het versturen
van paasgroeten aan gedetineerden,
tekenen van leven die altijd zeer
gewaardeerd worden. Even wat
aandacht uit de buitenwereld, even weten gezien te
zijn, een moment van opleving, een paasgroet dus.
Alle kaarten zijn getekend en verstuurd, hartelijk
dank!

Het (zeer geslaagde) paasfeest voor de ouderen
werd in de Goede Week gevierd en daarover
ongetwijfeld elders meer in deze Luther Heraut.

In het rijtje van feesten komt het jubileum van het
Aandachtscentrum, een eenvoudig feestelijk
moment in het aandachtscentrum zelf op 2 juni.
Ook het Aandachtscentrum kampt met de gestegen
kosten, de Diaconie heeft de bijdrage dan ook
aangepast.

Ondertussen blijven de bekende dingen gewoon
doorgaan, staat de kist voor de voedselbank
uitnodigend in de kerk en zijn de zomervakanties in
voorbereiding.

Allen een goede zomer gewenst,
een hartelijke groet uit de Diaconie.
Gerard van der Laan

Bedankt — kruiswegstaties
Met dankbaarheid kijken we terug op de expositie
van kruiswegstaties in onze kerk aan het begin van
de Goede Week. Van maandag tot en met
woensdag mochten we uit de rijke schat van de
Oude Kerk in Voorburg kruiswegstaties exposeren
waar enkele tientallen mensen op af zijn gekomen.
Een hele bijzondere, in Batik uitgevoerde versie,
hebben we via internet kunnen delen met de
gemeente in Kusu Kusu Sereh. Een andere
blik-vanger, van Toorop, met een aantal prachtige
teksten van Rob van Essen leidde tot zeer boeiende
gesprekken.
De moeite waard om te bezinnen wat we met deze
ervaring volgend jaar kunnen doen.
Met dank aan de Oude Kerk in Voorburg!

Ellie van der Ster en Gerard van der Laan

DE LUTHER HERAUT voor juni 2023
verschijnt op donderdag 9 juni 2023.
LET OP: DIT IS EEN AANTAL DAGEN
LATER DAN ANDERS

Kopijsluiting: vrijdag 2 juni 2023.
Inleveren kopij: digitaal via
lutherheraut@gmail.com of via het adres
van de kerk (onder vermelding van kopij LH).
Bij digitale verzending ontvangt u altijd een
ontvangstbevestiging. Zo niet, neemt u dan
contact op met Mascha de Haan
(06-14853009).




Van de ouderlingen
Pasen is voorbij en we maken ons op voor
Hemelvaart. Voor mij persoonlijk was de Goede
Week erg waardevol. Ik denk dat dit de eerste keer
is, dat ik het op deze manier heb meegemaakt in
onze Lutherse Kerk, de aanloop en voorbereiding
naar Pasen in één week gegoten (en in de Veertig-
dagentijd natuurlijk). De viering op Stille zaterdag
bevestigde voor mij waarom ik me wil inzetten
voor de kerk. Door al het geregel achter de scher-
men, kun je - als je niet goed oplet - uit het oog
verliezen waarom je voor dat geregel gekozen
hebt. Het heeft me veel energie gegeven, dus ik
kan er weer met frisse moed tegenaan!
Op dit moment zijn we onder andere bezig met de
voorbereidingen voor Hemelvaart. Ook staat de
proefwandeling voor de Verwonderwandeling
gepland, in de volgende Luther Heraut kunt u hier
meer over lezen. Ik hoop u daar te ontmoeten!
Mirthe Mulders
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Contactadressen

Kosterij: Lutherse Burgwal 7
Koster: Henk Baaima 070-3636610,
kosterij@luthersdenhaag.nl

De kerkenraad

Voorzitter: Mascha de Haan, tel. 06-14853009
Secretaris: Loes Klijn, tel. 06-40630184
info@luthersdenhaag.nl

Ouderlingen: Mascha de Haan, Mirthe Mulders
Kerkrentmeesters: Helena Axler, Jolly Valstar-Vos,
Ewald Grund

Diaconie: Apilena Sapioper, Nicolette Faber-
Wittenberg, Gerard van der Laan

Predikanten

Ds. Jannet van der Spek, tel. 070-4062077
of 06-41728662, jmtvdspek@hetnet.nl

Ds. Erwin de Fouw, tel. 06-20775145,
erwindefouw@telfort.nl

Organist en cantor

Sander van den Houten, organist: 06-25333652,
sandervdhouten@hotmail.com

Monique Schendelaar-de Graaf, cantor:
06-40306231, myschendelaar@tele2.nl

Swaenesteyn en Swaenehove

Saffier, de organisatie welke de verzorgings-
huizen van voormalige lutherse signatuur
beheert, heeft als geestelijk verzorger Dirk Gudde
voor WoonZorgPark en Swaenehove (Heiloostraat
296, 2547 KX Den Haag, 070-3084830).

In WoonZorgPark Swaenesteyn

(Nieuwendamlaan 1, 2547 JG Den Haag,
070-4487000) is Loes de Jong als geestelijk
verzorger werkzaam.

Seniorenbijeenkomst
Els Pellen, tel. 06-50434300 en
Joke Momberg, tel. 06-22750242

Stichting Cultuur en Muziek in de
Lutherse Kerk
scmlk070@gmail.com

Orgelcommissie
Contactpersoon: Nico van Stokrom

Kerkkoor Maarten Luther
secretaris: Tanya Gelsema, gelsema@gmail.com
Elke dinsdagavond van 20.00-21.30 uur.

Stichting Wees- en Oudeliedenhuis
Frank Everaarts, tel. 070-3250220

Jour der Senioren
Els Gaemers, tel. 070-3200972

Werkgroep publiciteit

Codrdinator: Mascha de Haan
(lutherheraut@gmail.com),
webbeheerder: Mascha en Myrthe de Haan
Leden: Anders van der Meij, Ida Baaima

Codrdinatie auto- en taxivervoer

Indien u niet op uw gebruikelijke manier naar de
zondagse eredienst kunt komen, neem dan

contact op met Henk Baaima (tel. 070-3636610)
voor vervoer per taxi. U kunt van deze mogelijk-
heid 12 keer per jaar gebruik maken, tegen beta-
ling uwerzijds van de kosten van het openbaar ver-
voer. Schroom niet om hiervan gebruik te maken.

Diaconale hulp
Algemene informatie via college van diakenen.

Rekeningnummers

¢ Evangelisch-Lutherse Gemeente
's-Gravenhage
NL57RAB00373720823

¢ Evangelisch-Lutherse Gemeente
's-Gravenhage inz. Verhuur
NL82RAB0O0373720858

¢ Diaconie ELG 's-Gravenhage
NL91INGB0O000037958

¢ Orgelfonds ELG ‘s-Gravenhage
NL29INGB0000614866

¢ Evangelisch-Lutherse Jeugdraad
NL35RAB00373720831

¢ Kampcommissie ELIR 's-Gravenhage
NL17INGB0000124553

¢ Penningm. Kerkkoor Maarten Luther
NL70INGB0001917129

¢ Stichting Cultuur en Muziek in de Lutherse Kerk
NL73INGB0006817612



Rondom de zondag

Opbrengsten van de collecten

Zoals eerder vermeld, waren door omstandighe-
den, de collectieopbrengsten van 1 en 8 januari
2023 (nog) niet beschikbaar en op 19 februari
2023 was er een ouderendienst.

Deze collecteopbrengsten had u dan ook nog van
ons tegoed.

Contant pin/bank totaal
Orgelfonds € 26,01 € 5,00 € 31,01
Aandachtscentrum € 149,25 € 29,00 € 178,25
Kerk € 143,21 -- € 143,21
Onderhoud geb. € 13,70 -- € 13,70
Kusu Kusu Sereh € 95,50 - € 95,50

De opbrengsten van de collecten van 2 april tot
en met 23 april 2023 met de volgende collecte-
doelen waren:

Contant pin/bank totaal
Paascollectie Diac. € 185,51 € 255,00 € 440,51
Haagse Jeugdraad € 92,50 -- € 92,50
Stek De Halte € 103,85 € 15,00 € 118,85
Kerk € 105,50 -- € 105,50
Onderhoud geb. € 272,75 -- € 272,75

De vieringen van de kerkdiensten kunnen via de
livestream worden gevolgd. En wanneer u niet in
de kerk bent, kunt u uw bijdrage aan de
betreffende doelen of als algemene donatie
alsnog via de bank overmaken.

U kunt een collecte ondersteunen door een bijdrage
over te maken aan:

O Ev. Luth. Gem. 's-Gravenhage IBAN:
NL57RAB0O0373720823 onder vermelding van
het doel: kerk en onderhoud gebouwen.

0 Diaconie ELG 's-Gravenhage te Den Haag

IBAN: NL91INGB0000037958, onder vermel-
ding van het doel of gemiste collecten.
Alle gevers hartelijk dank.

Collectedoelen

Zondag 7 mei -

Werkgroep voor de Kerkmuziek

De Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek
zet zich in voor de verbreiding van de kerkmuziek
in het algemeen en de Lutherse kerkmuziek in het
bijzonder. Dat gebeurt door het onderhouden en
verbreiden van specifieke kennis over liturgie en
kerkmuziek vanuit de Lutherse kerk-muzikale
traditie. Zij zijn op diverse gebieden actief en
hebben al velen enthousiast weten te maken voor
de vocale en de instrumentale kerkmuziek. Ze
organiseren werkweken voor kerkmuziek, muziek-
dagen voor de jeugd, studiedagen voor kerkmusici
en korendagen. Daarnaast ze geven drie a viermaal
per jaar het tijdschrift 'Musica Sacra' uit en verzor-
gen ook regelmatig andere publicaties en muziek-
uitgaven. Met kerkmusici, koorzangers en
predikanten wordt nauw contact onderhouden.

Zondag 14 mei — Cantorij

De Lutherse Kerk heeft de naam een zingende kerk
te zijn. Maarten Luther zelf schreef en componeer-
de tal van liederen, waarvan enkele opgenomen
zijn in het Liedboek. De wisselwerking van woord
en muziek in de liederen uit de lutherse traditie

geeft uitdrukking aan wat ‘de levende stem van het5

Evangelie’ wordt genoemd. Cantorij Maarten Luther
vertolkt deze ‘levende stem van het Evangelie’ en
ondersteunt hiermee zes tot acht keer per jaar de
gemeentezang in de eredienst en draagt bij aan de
liturgie door het zingen van motetten, antifonen,
liedzettingen, anthems (lofzangen) enz. De onge-
veer twintig leden van de cantorij repeteren
wekelijks, onder leiding van Monique Schendelaar-
de Graaf, op dinsdagavond.

Donderdag 18 mei - Voedselbank
(gezamenlijke dienst in de Lutherse Kerk)

De Lukaskerk is één van de uitgiftepunten van de
Voedselbank Haaglanden. De Voedselbank heeft
elke donderdagmorgen Open Huis in de Lukaskerk.
Veel gezinnen hebben deze ondersteuning hard
nodig om rond te kunnen komen. Wekelijks
voorziet Voedselbank Haaglanden zo’'n 2.000
huishoudens in Rijswijk, Den Haag en Zoetermeer
van een voedselpakket. Door onze nauwe samen-
werking met de Lukaskerk zijn ook vrijwilligers van
onze kerk betrokken bij de Voedselbank. De afgelo-
pen tijd is het aantal gezinnen, dat deze ondersteu-
ning nodig heeft, alleen maar toegenomen. De
Voedselbank kan uw ondersteuning dan ook goed
gebruiken.

Zondag 21 mei - Micro Hydro Project

Vanuit de provincie Papoea Nieuw-Guinea wordt
door de kerk het initiatief genomen om de leefsitu-
atie van de mensen te verbeteren. Er is grote
behoefte aan schoon drinkwater en elektriciteit. De
scholing van jongeren aan een technische school
maakt onderdeel uit van dit project, zodat zij
hierna ook zelf projecten kunnen uitvoeren. Freddy
Sapioper heeft de leiding bij dit project. Apilena
verzorgt de informatie en is de contactpersoon
voor en in de Diaconie.

Zondag 28 mei — gezamenlijke dienst in de
Lukaskerk

Zondag 4 juni - KIA-collecte Zending
(Egypte)

In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen
geld om een eigen bijbel te kopen. Dankzij de
jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch
Bijbelgenootschap voor kinderen van 6 tot 12 jaar
kunnen kinderen toch de Bijbelverhalen lezen.
Kerken delen wedstrijdboekjes uit waarin ieder jaar
een ander Bijbelboek wordt behandeld. Bij elk
hoofdstuk moeten ze een aantal vragen beantwoor-
den. Dat lukt alleen als je het hele Bijbelboek leest.
De hele familie doet mee om de vragen te beant-
woorden. De competitie wordt afgesloten met een
groot festival op verschillende plekken in Egypte.
Kerken uit het hele land komen er met hun kinder-
groepen naar toe voor een wedstrijd over wat de
kinderen thuis hebben geleerd. De winnaars krijgen
een prijs, bijvoorbeeld een geillustreerde bijbel.
Een feest van hoop!

11 juni - Lutherse Wereldfederatie (LWF)

De LWF is een wereldwijde gemeenschap van
nationale en regionale Lutherse kerkgenootschap-
pen die zich in meer of mindere mate identificeren
met de theologie van Maarten Luther. De LWF
vraagt op dit moment donaties ter ondersteuning
van de kerken en de mensen in Oekraine.



Pilot parkeren in de binnenstad
De gemeente Den Haag start per 1 mei 2023 een
pilot van minimaal een jaar in de straten rondom
ons kerkgebouw. Er komen voornamelijk parkeer-
plekken voor vergunninghouders. Overige bezoe-
kers kunnen alleen nog parkeren met een dagkaart
a € 50,- per dag. In de informatiebrief staat, dat er
de komende weken borden geplaatst worden bij de
straten waarvoor dit geldt. Het lijkt erop, dat de
Boekhorststraat hier net niet onder valt, maar het
totaal aantal parkeerplekken zal daar wel minder
worden. De parkeergarages blijven gewoon toegan-
kelijk. Kijkt u dus vooral naar alternatieven. Het
openbaar vervoer is goed richting de kerk, fietsen
is misschien ook mogelijk voor u. We hopen u in
ieder geval te blijven ontmoeten!

Mascha de Haan

Donderdag 18 mei:
Hemelvaartsdag in de Lutherse Kerk
Hemelvaart vieren we samen met de mensen van
de Lukaskerk en de lutherse gemeente en al wie
maar wil, uiteraard.
We beginnen met een meditatieve ochtendwande-
ling door bos en duinen in het Westduinpark. We
vertrekken om 8.00 uur (het heet niet voor niets
dauwtrappen) vanaf hoek Duivelandsestraat/
Pluvierstraat vlakbij eindhalte tram 12.
Het thema van de wandeling is ‘De hemel op
Aarde?!’, naar aanleiding van Lukas 24:50-51,
waar Jezus zijn leerlingen zegent, voordat hij in de
hemel wordt opgenomen. Al wandelend in stilte
denken we na over hoe wij in ons eigen leven de
verbinding tussen hemel en aarde ervaren. Tijdens
de wandeling houden we af en toe halt om te
luisteren naar een gedicht. We eindigen op een
hoogte, zoals dat gaat met Bijbels georiénteerde
tochten!
In de Lutherse Kerk ontbijten we met elkaar.
Om 10.15 uur vieren we een Metten
(ochtendgebed) om de Hemelvaart van Jezus te
gedenken en de betekenis ervan te vieren.
Wie wil meewandelen en mee-eten, kan zich
aanmelden via groenelukaskerk@gmail.com.
Wij hopen u te begroeten op 18 mei!
De voorbereidingsgroep,
Imma Zandbergen, Waltraut Stroh,
Rob Kuijpers, Mirthe Mulders en
ds. Erwin de Fouw
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HEMELVAART
18 MEI

Meditatieve ochtendwandeling
door bos en duinen in het Westduinpark

We vertrekken om 8 uur vanaf
hoek Duivelandsestraat/ Pluvierstraat
vlakbij eindhalte tram 12

Aansluitend ontbijt en
om 10:15 viering in de Lutherse Kerk

R —

————

aanmelden via groenelukaskerk@gmail.com

Ouderendienst op zondag 14 mei 2023
Dankbaar zijn we, dat we op deze zondag de
ouderen van de Lukaskerk en onze lutherse
gemeente mogen uitnodigen voor deze dienst in de
Lutherse Kerk. De ouderen krijgen persoonlijk een
uitnodigingsbrief. U bent van harte welkom in deze
middagdienst waarin ds. Jannet van der Spek
voorgaat en wij het Heilig Avondmaal vieren.
De dienst begint om 14.30 uur en ons samenzijn
eindigt om 16.30 uur. De deur is vanaf 14.00 uur
open.
Onze koster Henk en vrijwilligers uit de beide
gemeenten assisteren en helpen bij het begeleiden.
Als u wilt, mag u ons daarbij helpen. Vele handen
maken het werk licht.
Van harte welkom op 14 mei in de ouderendienst!
Een hartelijke groet van
Christine Scheurkogel van de Lukaskerk
Sara de Weerd van de lutherse gemeente

Door de week heen

Seniorenkring in mei

In de maand mei zijn er drie bijeenkomsten van de
seniorenkring.

Op dinsdag 2, 16 en 30 mei komen we bij elkaar
voor een gezellige spelletjesmiddag, van 13.15 tot
15.30 uur op de Lutherse Burgwal 7 in Den Haag.
Het zijn altijd gezellige middagen, waarbij veel
gepraat en gelachen wordt. Komt u ook?

Met hartelijke groeten namens alle vrijwilligers,
Els Pellen,

tel. 06 50434300

‘Door genade bewogen’: gesprekken van huis
tot huis en van hart tot hart
In lijn met het nieuwe beleidsplan, getiteld ‘Door
genade bewogen’, dat op de gemeentezondag werd
gepresenteerd, zullen groothuisbezoeken worden
georganiseerd om met elkaar het geloofsgesprek te
voeren. Ze zullen gehouden worden in verschillen-
de regio’s binnen de grenzen van het verzorgings-
gebied van onze Evangelisch-Lutherse gemeente.
Onderwerp van gesprek is de vraag: ‘wat wil dat
zeggen, bewogen door genade?’.
We beginnen op donderdagavond 11 mei in de
regio Noord-Oost. We zijn dan vanaf 20.00 uur te
gast bij mevrouw Richter-van Leeuwen, in haar
huis in Ypenburg. We zijn blij met haar gastvrij-
heid!
De mensen die in de desbetreffende postcodege-
bieden wonen, ontvangen een persoonlijke
uitnodiging per mail of post met daarin de exacte
adresgegevens. We hopen op een mooi avond met
een goed gesprek. Als de groothuisbezoeken
bevallen, gaan we er op jaarlijkse basis mee door.
Mede namens ds. Jannet van der Spek
en de kerkenraad,
ds. Erwin de Fouw
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Recht op vergeving?

Vergeving is een van de kernpunten van het
christelijk geloof. Het is een scheppende kracht
die nieuw begin mogelijk maakt. Maar een kerk
die al te makkelijk over vergeving spreekt, loopt
het gevaar de kant van de sterken te kiezen en
geen oog te hebben voor de slachtoffers. Als je
de Bijbel leest, weten we dat we Gods
barmhartigheid nooit los mogen zien van zijn
gerechtigheid.

Hoe werkt dat in onze samenleving waar
debatten zich verharden? Waar sommige
slachtoffers op hun strepen staan en anderen
zoals altijd worden vergeten? Waar goed en
kwaad onlosmakelijk door elkaar heen lopen?
Voor de zomer organiseren we samen met LUX
twee avonden om over dit thema na te denken.
Op donderdagavond 25 mei spreekt advocaat
Richard Korver over het recht doen aan daders en
slachtoffers en op welke manier het Nederlands
strafrecht hier nu wel of niet behulpzaam bij is.
Korver is landelijk bekend als advocaat die vaak
de kant van de slachtoffers vertegenwoordigt.
Aanvang 20.00 uur

Op dinsdagavond 27 juni zal het gaan over
omgaan met woede. Iedereen ervaart wel
boosheid, maar het gaat er natuurlijk om hoe je
hieraan uiting geeft en hoe je vervolgens vanuit
die boosheid kunt bewegen naar iets dat de vrede
tussen mensen dient. Barbara Zwaan zal een
korte inleiding houden over de methodiek van de
geweldloze communicatie die ontwikkeld is door
Marshall B. Rosenberg (1931-2015). Hierna gaan
we onder haar leiding zelf oefenen in het
zogenaamde ‘Hyena café’ en zullen we een door
haar geleide meditatie volgen. Aanvang 20.00
uur.
[En o, ja, ook al organiseren we deze avond
samen met LUX, toch zijn mensen van boven de
veertig ook van harte welkom!]

ds. Erwin de Fouw, Rik Zwalua (Lux) en ds.

Jannet van der Spek

Oproep voor de bazaar

Ook dit jaar mogen we gebruik maken van een
kelderbox in Rijswijk om klein huisraad, boeken
en zo meer op te slaan tot aan de Bazaar in
september. Handig wanneer u nu al spulletjes
kwijt wilt voor het goede doel. Als u zelf voor
vervoer en menskracht kunt zorgen, kunnen de
spullen dus naar Rijswijk. Overlegt u gerust met
koster Henk Baaima over de mogelijkheden.

Voor de Bazaar op 16 september zoeken we
boeken en klein huisraad. De bazaarcommissie is
heel blij met alle spaaracties die er in de loop van
het jaar zijn: zegeltjes van DE, de spaaracties
van Albert Heijn, de Jumbo. Samen sparen kan
natuurlijk ook. Veel digitale spaarapps kunnen
zegeltjes overdragen om zo een kaart vol te
krijgen. Met een beetje creativiteit moeten we
heel veel kunnen sparen. We kunnen er mooie
prijzen voor de loterij van kopen. Spaart u mee?

Wij zijn op zoek naar goede boeken op het terrein
van onder meer Nederlandse literatuur;
geschiedenis; voormalig Ned. Indi€, Den Haag en
kinderboeken. Mocht u in verband met een
verhuizing of het ontruimen van een woning een
partij boeken zoals hier vermeld voor de bazaar
beschikbaar willen stellen, dan kunt u hiervoor
contact opnemen met Hans van Spanning:
070-3251310 of hvanspanning@ziggo.nl

Het gebed moet doorgaan!

Vanwege de Russische invasie in Oekraine wordt
het Citykwartier in de Lutherse kerk voorlopig
nog vormgegeven als Vredesgebed.

Want het gebed moet doorgaan!

Iedere dinsdag, 17.30 uur

Op dinsdag gaan om 16.00 uur de deuren van de
kerk aan de Lutherse Burgwal open. Binnen zijn
gastvrouwen en gastheren aanwezig, onder wie
€én van de voorgangers. Er is koffie en thee en
gelegenheid om met de andere aanwezigen en
vrijwilligers te spreken. In de stiltehoek kunt u
een kaars aansteken en/ of een gebedsintentie
schrijven in het voorbedenboek. Uw gebedsinten-
tie wordt dan opgenomen in de voorbeden tijdens
het moment van stilte, bezinning en gebed. Om
17.30 uur vindt dit moment plaats. Er wordt een
Bijbeltekst gelezen, gevolgd door stilte en voor-
beden. En er wordt gezongen.

Vlag bij de Russische ambassade

Er hangt een Oekraiense vlag en mensen zijn
uitgenodigd om een uur in te tekenen en bij de
vlag te gaan staan: https://
haagsvredesinitiatief2017.nl/vredesactiviteiten/
demonstratie-gaat-door/

Coventrygebed
Eerste vrijdag van de maand om 13.15 uur op
het ‘Vredesplein’ St. Jacobuskerk, Parkstraat 64A.
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In de stad en verder...

Het Aandachtscentrum
Op zaterdag 23 april 1983 gingen de deuren van
het Aandachtscentrum voor de bezoekers open.
Veertig jaar geleden dus, een heuglijk moment
waar het centrum op gepaste wijze bij stil wil
staan. Geen duur uitbundig feest. Wel in de och-
tend een film voor de bezoekers en een lunch,
's middags gevolgd door een eenvoudige receptie,
want het Aandachtscentrum verkeert in zwaar
weer! Ook hier vormen de gestegen kosten een
ernstig probleem.
In alle deelnemende kerken wordt aan gemeentele-
den gevraagd lid te worden van de club van
100. Wie het kan missen, geef € 100,- per jaar!
Als er in Den Haag 100 mensen te vinden zijn die
hier aan mee doen dan is dat € 10.000,- en daar-
mee een flinke stap naar een gezonde begroting!
Doet u mee?
En het centrum zelf, zou u daar als vrijwilliger mee
durven doen? De meest gehoorde reactie van
vrijwilligers is: "wat heb ik hier veel geleerd en dit
had mij ook kunnen overkomen".
Vrijwilligerswerk in een veilige omgeving, en zo
dankbaar! Van harte aanbevolen!

Gerard van der Laan

i ,ﬂ] Den Haag
€ ' 1814h29 mei

Cadance Festival

‘De wereld is constant in beweging. Hoe die wereld
eruitziet, dat bepalen wij. Door onze eigen flow,
overtuigingen, angsten en verlangens geven wij
richting. Met steeds grotere tegenstellingen lijken
we verder uit elkaar te drijven, maar wat als we in
die beweging juist dichter bij elkaar proberen te
komen? We draaien om elkaar heen, als op een
dansvloer waar verschillende ideeén ronddwalen.
Elkaar vastpakkend en al wiegend zoeken we naar
wat ons in beweging zet.

Tien dagen lang geniet je in Korzo en op bijzondere
locaties in Den Haag van de allernieuwste voorstel-
lingen, dicht op de huid van onontdekte en
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toonaangevende makers.

De vraag is niet of we elkaar ontmoeten, maar hoe
die ontmoeting eruit ziet. Elke ontmoeting heeft de
mogelijkheid om iets nieuws in beweging te zetten.
Cadance is tien dagen lang de plek waar werelden
samenkomen én met elkaar botsen. Als in een
overvolle club waar ineens ruimte ontstaat om
tussen mensen door te lopen. De vraag is: door
wie laat jij jezelf in beweging zetten?’

Ook de Lutherse Kerk is een van die bijzondere
Locaties waar Cadance ontmoetingen gaan
bewegen. Meer informatie op www.korzo.nl

Cursus theologische vorming voor
geinteresseerden (TVG) - Een ontdekkingsreis
door de wereld van geloof en bijbel

Leest u nu net als de kamerling uit het Bijbelver-
haal in Handelingen 8 - en dat was 2000 jaar
geleden - en zit u dan net als hij met vragen? Dan
kunt u tijdens de cursus Theologische Vorming
voor Geinteresseerden antwoorden krijgen.

Meer informatie tijdens de info-ochtend op
zaterdag 17 juni in de Christus Triomfator Kerk
(Juliana van Stolberglaan 154, Den Haag).

Om 10.00 uur staat de koffie klaar, om 10.30 uur
willen we beginnen. Afsluiting om ongeveer 13.00
uur. Tijdens de ochtend zullen enkele docenten iets
over de lessen vertellen en krijgt u alle informatie
over de cursus. Er is ruimte voor uw vragen.
Aanmelden via de secretaris:

Annemarie van Duijn:

w.van.duynl@kpnplanet.nl

071-4073566 /06- 55375048
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Wake

Ook dit jaar organiseert Stek samen met de
Protestantse Kerk Den Haag, in aanloop naar
Wereldvluchtelingendag een Wake in de Haagse
Bethelkapel.

‘Grenzen’ staan dit keer centraal. In letterlijke zin
de buitengrenzen van Europa, en figuurlijk:
hoeveel mensen kan onze samenleving
opvangen? Welke barriéres ervaren nieuwkomers
in ons land?

Deze editie van de Wake biedt u inspiratie in de
vorm van ervaringsverhalen, dialogen en momen-
ten van bezinning: waar ligt u wakker van? Wat
herkennen we bij elkaar? Zijn er lichtpuntjes?

Wanneer: vrijdag 16 juni 2023

Locatie: Buurt- en kerkhuis Bethel, Thomas
Schwenckestraat 30

Tijden: 13.00 - 22.00 (binnenkort volgt het
volledige programma, een gedeelte bijwonen is
ook mogelijk)

Muzikale tragikomedie - Nieuwe Profeten
gespeeld door een groep jongeren o.l.v. Joyce
Schoon, Weilandklooster Gouda

Hoe zit het met de Homo Sapiens - de wijze
mens? Hoe wijs is die mens eigenlijk? Zijn we
in staat om de juiste keuzes te maken voor een
leefbare aarde? Wat zou vandaag een profeti-
sche boodschap zijn aan de wereld?

In het toneelstuk strandt een groep jongeren
op een onbewoond eiland. Ze gaan aan de slag
met survivallen en contact leggen met de
buitenwereld. Ze starten enthousiast vol goede
bedoelingen maar de werkelijkheid is weerbar-
stig. In de avond vertellen ze elkaar verhalen
rond het vuur. Ze ontdekken gaandeweg wat
er in het leven werkelijk toe doet en proberen
dit te verwoorden in flessenpost die ze aan de
zee toevertrouwen.

Wat moet je weten:

e 25 juni, 17.30 - 20.30 uur

e Paleiskerk, Paleisstraat 8, Den Haag

e Kosten incl. maaltijd: € 12,50
scholier/student € 5, -

e 17.30 uur inloop
17.45 uur samen eten en in gesprek gaan over
de vragen van het toneelstuk
19.00 toneelstuk en ontmoeting met de
spelers
20.30 uur einde

Heb je vragen of wil je je alvast aanmelden?

Mail naar groenelukaskerk@gmail.com

Op deze plek vindt u het overzicht van activiteiten voor de komende maand
Wilt u op de hoogte blijven van nog meer activiteiten, abonneert u zich dan op de mail
via Teken van leven (aanmelden via lutherheraut@gmail.com)

Dinsdag 2 mei

Seniorenkring, 13.15 uur (pag. 6)

Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 7)

Cantorijrepetitie, 20.00 uur
Maandag 8 mei

Kerkenraadsvergadering, 20.00 uur
Dinsdag 9 mei

Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 7)

Cantorijrepetitie, 20.00 uur
Woensdag 10 mei

Jour der Senioren, 13.30 uur
Donderdag 11 mei

Groothuisbezoek, 20.00 uur (pag. 6)
Dinsdag 16 mei

Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 7)

Cantorijrepetitie, 20.00 uur
Donderdag 18 mei

Dauwtrappen, 08.00 uur (pag. 6)

Dinsdag 23 mei

Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 7)
Cantorijrepetitie, 20.00 uur

Donderdag 25 mei

Recht op vergeving?, 20.00 uur (pag. 7)

Dinsdag 30 mei

Vredesgebed, 16.00 uur (pag. 7)
Cantorijrepetitie, 20.00 uur

Vrijdag 2 juni

Sluitingsdatum kopij Luther Heraut

Maandag 12 juni

Kerkenraadsvergadering, 20.00 uur

Vrijdag 16 juni

Wake Vluchtelingen, 13.00 uur (pag. 9)

Zondag 25 juni

Nieuwe profeten, 17.30 uur (pag. 9)

Dinsdag 27 juni

Recht op vergeving?, 20.00 uur (pag. 7)
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Za 3 juni
Za 10 juni
Za 17 juni
Za 24 juni
Za 1 juli

Sander van den Houten

Aarnoud de Groen (jubileumconcert: 40 jaar organist)
Sander van den Houten & Boudewijn Zwart (beiaard)
Toon Hagen (minimal music)

Ben van Oosten
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Dag kinderen van de kinderkerk,

Als jullie dit stukje lezen, zijn de vakantiedagen
bijna voorbij. Hebben jullie ook Koningsdag
gevierd met al die vrolijke kleuren oranje?

Het paasfeest ligt al weer weken achter ons. De
palmpaasstokken zijn weer opgeborgen voor
volgend jaar en de Kliederkerk met jullie, jullie
broers en zusjes, ouders, opa’s en oma’s werd
een dag vol vrolijkheid.

Het graf is leeg, Jezus leeft.

Hoe nu verder vragen de vrienden en leerlingen
van Jezus zich af?

Jezus zegt: “Blijf dicht bij God. Als je goed naar
mij kijkt, dan kun je God al een beetje zien.”
De vrienden van Jezus hebben gezien hoe Jezus
mensen troost, die verdrietig zijn, hoe Hij
mensen beter maakt en verhalen vertelt waar je
blij van wordt. Allemaal dingen die bij God
horen. Al deze verhalen hebben jullie ook
gehoord.

Jezus gaat weg van hen, maar belooft dat Hij
terug komt.

Op Hemelvaartsdag en de zondag erna horen we
hoe Jezus teruggaat naar God, zijn Vader.
Zondag 28 mei vieren wij Pinksteren, het feest
van de Geest van God. Je ziet God niet, maar Hij
is er wel.
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In de Lukaskerk staat een kaarsenboom waar
ieder die dat wil een kaars mag aansteken en
zeggen voor wie je dit doet. In de Kliederkerk
hebben jullie dit ook mogen doen.

Zo kan ons gebed klinken:

Wij danken U, God,

omdat U zich laat zien

in de bloemen en de vogels,

de mensen om ons heen.

Wij danken U omdat U zich laat horen
in muziek, in een vrolijke lach,

een troostend woord.

Wij danken U,

omdat we mogen voelen dat U er bent,
een hand op onze schouder,

een wind in onze rug,

warmte in ons leven.

Elke dag opnieuw

voor iedereen die U zoekt.

Amen.

Tot zondag!
Een groet van Jeroen, Jolien, Sabine, Sara
en de predikanten Erwin en Jannet




Erediensten:
We vieren onze diensten in de kerk en online. U kunt de diensten iedere zondag vanaf 10.15 uur
bekijken via YouTube: Teken van leven Luthers Den Haag of Kerkomroep (Lukaskerk).

Erediensten Liturgische Collecten (pag. 5)
Evangelisch-Lutherse kerk kleur
Lutherse Burgwal 7-9 Den Haag

Er is creche (na aanmelden) en kinderkerk voor
kinderen van de basisschool

Zondag 7 mei Wit Werkgroep kerkmuziek
Cantate Kerk
Ds. Nienke Vos

Zondag 14 mei Wit Cantorij
Rogate Onderhoud gebouwen

Ds. Jannet van der Spek
Viering Avondmaal

Ouderenviering, 14.30 uur (pag. 6)
Ds. Jannet van der Spek
Viering Avondmaal

Donderdag 18 mei Wit Voedselbank
Hemelvaart Kerk
Ds. Erwin de Fouw

Dauwtrappen, ontbijt, LuLuviering (pag. 6)

Zondag 21 mei Wit Micro Hydro Project
Exaudi Onderhoud gebouwen
Ds. Fokke Fennema

Zondag 28 mei Rood

Pinksteren

LuLu viering in de Lukaskerk, 10.15 uur (Om en Bij 1)
Ds. Jannet van der Spek en ds. Erwin de Fouw

Zondag 4 juni Wit KiA zending (Egypte)
Trinitatis kerk
Ds. Gert Scholten

m.m.v. cantorij Maarten Luther

Zondag 11 juni Groen Lutherse Wereldfederatie
Eerste zondag na Trinitatis Onderhoud gebouwen
Ds. Erwin de Fouw

Doop

Viering Avondmaal

. Wilt u actuele informatie vanuit onze gemeente lezen? 1
|:> WEBSITE Kijk op www.luthersdenhaag.nl

= LAATSTE NIEUWS Abonneer u op de emailservice voor extra aankondigingen. U kunt zich
I aanmelden door een emailbericht te sturen naar lutherheraut@gmail.com

= FACEBOOK Ga naar luthersdenhaag. Geen lid van Facebook? Geen nood: u kunt de I
I pagina bekijken op internetpagina www.facebook.com/elgdenhaag .
= LUTHER HERAUT Lees het maandblad Luther Heraut. U kunt het per post ontvangen voor I
€25 per jaar, en gratis via de email. Via lutherheraut@gmail.com kunt u uw voorkeur .

I aangeven. Voor onze gasten liggen er exemplaren op de leestafel bij de uitgang. J
Colofon

Administratie: Kosterij, Lutherse Burgwal 7, 2512 CB, Den Haag, 070-3636610

Website: www.luthersdenhaag.nl

Abonnement: kosteloos bij digitale verzending, per post € 25,-/jaar

Redactie en opmaak: Mascha de Haan

Eindredactie: Nicolette Faber-Wittenberg
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